Eczanelerimizin kış mevsimi hazırlıklarını bir kez daha gözden geçirmek üzere, hasta danışmanlığında önemli kısa bilgileri ve 
önerileri sizler için düzenledik. s. 14 
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Eczacı Dergisi'nde yayımlanan bütün yazı, haber, fotoğraf, harita, illüstrasyon vesair konuların her türlü telif hakkı Novi Medya İletişim ve Yayıncılık A.Ş.'ne aittir. İzin alınmadan kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Dergide yayımlanan ilan, röportaj veya köşe yazılarındaki, fikir ve görüşler, yazarı veya görüşü bildireni hukuken bağlar. Hiçbir şekilde Eczacı Dergisi sorumlu tutulamaz. 


ALTIN HAVAN 


Neden Altın Havan sorusuna birçok cevabım var. Ortaya çıkış sebebi Ecz. 
Levent Kamacık'tır. Ama ödülün ve törenin adının Altın Havan olmasının sebebi herne kadar tesadüf de olsa bana göre güzel bir sebebi vardı. 2015 yılı ödül töreni açış konuşmamda; Olmaya cihanda bir nefes sıhhat gibi sözünden yola çıkarak hayatta sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını vurgulamış ve sağlığın altından değerli olduğunu belirtmiştim. Eczacıların da insanların hastalıklarını tedavi etmek amacıyla havanlarda yaptıkları majistral ilaçlar i sayesinde hastalıkları iyileştirmesi sebebiyle o havanların da altından değerli olduğunu belirtmiştim Sonunda da “İşte | * bu sebeple eczacıların simgesi 'havan' altın kadar değerlidir ve ödülümüz de onun için Altın Havan'dır" demiştim. 
Tabii ki, geldiğimiz nokta yüzde yüz istediğimiz gibi değildir. Ancak bu yolda en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve (hiç tevazuya da gerek yok) yapıyoruz. : Şimdi bu yıl 8.sini düzenleyeceğiz. 
Artık, Altın Havan sektörün en önemli markalarından biri olmuştur. : 


ECZACI PLAN DEFTERİ : 


2004 yılından itibaren ilaç ve eczacılık : 
sektörüne hizmet veriyoruz. Hep 

amacımız hizmet ettiğimiz bu sektöre inovatif yenilikler katmak, fark yaratmak. - İşte Eczacı Plan Defteri, eczacıya özel ajanda ile mesleğe hizmet ederek fark yaratıyoruz. 


Eczacı özeldir. Özel olmayı, özel hissettirilmeyi de hak etmektedir. 


Çetin Öztürk 


Eczacının adının yazılı olduğu özel ajandası yıl boyunca kendisine yardımcı olacak bilgilerle dolu. 


Elinin altındaki ajandası EPD ile sektördeki her tür dernek, oda 

veya kurumların bilgilerine direkt ulaşabilecektir. Ayrıca içerikte yer alan aşağıda madde madde belirttiğim konular da eczacının bilgisini tazeleyecek ve mesleki etkinliğine yön verecektir. 


2018 Eczacı Plan Defteri içerik konuları: 
Laboratuvar Analiz Yorumları 

En Yaygın İlaç ve Besin Etkileşimleri Listesi 

2017 Dünya Sağlık Panoraması 

Yeni Ruhsat Alan İlaç Molekülleri Mesleki İngilizce: Eczane Kalıpları 


2018 Modem Eczane Dekorasyon 
Trendleri 


Eczane İçi Zaman Tasarrufu Önerileri 


Eczanede Etkin İş Akışı Yönetimi 2017-2018 Etkinlikler Takvimi 


Eczane Kategorilerinde Yeni Kavramlar 


Eczane İşletmeciliğinde Başarı Anahtarları 


2018 Dünya Sağlık Panoraması 

Güncel Aşı Takvimi (İnfografik) 

Oral Dozaj Formlarının Farmakolojisi (İnfografik) 

Güncel Antibiyotik Haritası (İnfografik) Soğuk Algınlığı ve Grip İlaçları İnfografiği Medikal Ürünler Endikasyon Açıklamaları Eczanede İlk Yardım Uygulamaları 


Obeziteye Karşı Eczacı İnsiyatifi 


Eczacılar için Tıbbi Görüntüleme Kavramları 


Güneş Koruyucuların Bilimi (İnfografik) 


Sevgi ve saygılarımla... 


İçindekiler ue 


Klinik Eczacılık 
Rotavirüs İshalleri s.32 


Bilişim Eczacılığı 
Trello s.36 


Mesleki İngilizce 
Ürün Önerilerinde Bulunarak Karlılığınızı Artırın s.56 


Yeşil Sağlık 
Kış geliyor s.60 


Dünyanın Gezi 
Reçetesi srilanka s.62 


Uzman Gözüyle 
SGK'nın E-Fatura Uygulamasında Ayrıntılı Hususlar 


s.64 
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ALTIN HAVAN :4 


ECZACILAR HALK SAĞLIĞI KONUSUNDA EN ÖNEMLİ PARTNERİMİZ *24 


"TÜRKİYE PEK ÇOK İLAÇ DEVİNİN YÖNETİM ÜSSÜ OLABİLİR" :38 


ÜRÜN TANITIMI 


Ecz. Vecihi Özerdemli 


vecihi2edak.org.tr 
Altın Havan 
Çalışan anneler bebeklerini her an Kal emziremezler ve böyle durumlarda gö- e güslerinden süt gelir. Sütün kıyafetlere Eczacı dergisinin mesleğimizin gelişmesinde rekabet yaratmak konusunda hayata geçirgeçmesini önlemek ve göğsün kuru, diği Altın Havan projesini heyecanla takip etmekteyim. Bu tip seçimlerin meslek insanları steril bir şekilde kalması için için ateşleyici unsurlar olduğunu düşünüyorum. Ve bizim mesleğimizden de en azından Wee Baby Göğüs Pedleri tercih b 11,5 | Avrupa çapında meslektaşlarımız çıkabileceğini tahmin ediyorum. Bu denli çok eczacılık e fakültesine sahip bir ülkede mesleğin geliştirilmesi adına çokça makale yayınlanır 

edilebilir. İpeksi dokuları ve 3 rad ei z 

i olması gerekir. Her zaman dile getirdiğim bir istektir, mezunlarının yüzde 90'ı eczane eczahava in arıyla cısı olan bir ülkede eczane eczacılığının felsefesi ve nasıl yapılması gerektiği konusunda bir Wee Baby Göğüs Pedleri, tek akademik çalışma olmaması bizler için büyük bir kayıptır. Nereden bakarsanız, elimizde annelerin ihtiyaç duyduk- siyasi otorite ile karşılıklı mesleki düzenlemeleri tartışabileceğimiz birkaç akademik çalışma ları her an yanlarında. çok önemlidir. 


Umarım gelecek dönemlerde bu tip gerçekçi çalışmaların değerlendirildiği bir Altın Havan görmek projenin değerini daha da arttıracaktır. Yine de bu anlamda bu projeyi başlatan ve devamını sağlayan Eczacı dergisi yönetimine mesleğim adına teşekkür ediyorum. 


Bactoblis solunum yolu Geçtiğimiz ay Avrupa'da dağıtım kanalları düzeyinde önemli bir olay meydana geldi. 


probiyotiği Avrupa'nın en büyük dağıtım kanalı da sonunda global dünyanın bir parçası haline geldi ve 


© ie CelesioAG.Mc Kesson Europe oldu. 
Dünyanın ilk ağız ve solunum yolu 


probiyotiği olan Bactoblis; Streptococcus salivarius KI2 patentli bakterisini içeren emme tablettir. 


Ve dikkatle irdelememiz gerekiyor ki tanıtımında; "McKesson Corp.San Fransisco/ABD, sağlık tedarik zinciri yönetimi çözümleri, perakende eczacılık, toplum onkolojisi, uzman bakımı ve 


sağlık bilgisi teknolojisi alanlarında küresel bir liderdir" denmektedir... 
Bactoblis; düzenli kullanıldığında, a — boğaz florasının dengesini Bu söylemde, bizler için salt bir ecza deposu düşüncesinin artık hayatta olamayacağı kadar sağlar, bağışıklık sistemini dü- |t59 | geniş bir perspektif sunuluyor ve bu olgu içinde en önemlisi de perakende eczacılıktır. 
zenlemeye yardımcı olur. Bac- Artık yazmaktan yoruldum ama şu iyi bilinmelidir ki, 2001'den başlamak üzere Avrupa toblis emme tablet, coğrafyasında tüm ecza dağıtım kanalları, birer ilaç perakendecisi olma yolundaki stratejik tüm bu etkinliği ile yaklaşımlarını ilan etmişlerdi. Bu anlamda da Walgreens Alliance ortaklığı (Alohega-Boots 
2015 yılında Avru- Hi eczaneleri)ve şimdi de Celezio McKesson ortaklığı ile bu alandaki sermaye bütünleşmesi 
pa'da yılın ürünü tamamlanıyor görünüyor. 
ödülünü almaya 


layık görülmüştür. : A İlaç sanayiindeki dev birleşmeler sonrası dağıtım kanallarında da oluşan bu bütünleşmeler ister istemez eczanelerimiz üzerinde bir değişimi zorlayacaktır. Umarım bu dönem yeni kurulacak TEB Merkez Heyeti ile birlikte odalarımız hızla bu anlamda önemli kararlar alırlar yoksa tsunami yakın... 


INCIA Göğüs Ucu Jel Krem 


Annelerin bebeklerini ağrısız emzirmelerini lanolin kullanmadan sağlayan INCIA Göğüs Ucu Jel Krem, tamamen doğal bitkilerden elde edilen yağlardan hazırlanmıştır. Tamamen doğal olması sayesinde, emzirme öncesi 

silinme gerektirmeyen 432 | krem içinde yer alan 

shea, zeytinyağı ve aynısefa yağı karışımı meme 

ucunu güçlü bir şekilde 

nemlendirir ve yatıştırır. 


Saygılarımla... 


Krilom Krill Oil 


Krilom krill oil, bir kapsülde 500 mg, saf krill yağı içermektedir. Fosfolipit formda bir omega 3 kaynağı olduğu için 9698 biyoyararlanımı bulunmaktadır. SUPERBA 
2 marka krill yağı içeren, tuzlarından arındırılmış tek krill yağıdır. Kokusuz ve 


kapsül boyutu küçük olduğundan kullanım konforu sağlar. Kalp ve damar sağlığını destekler ve HDL / LDL dengesi üzerinde olumlu ? 
etkiler gösterir. PMS sendromlarını gidermeye yardımcıdır. Adet | 


dönemlerinde ağrı kesici ihtiyacını azaltmaktadır. Nöro-psikiatrik | £ ril İN bozukluklarda destek tedavi olarak kullanılır. İ | 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ÜRÜN TANITIMI 


Ecz. Duygu Bakın 


duygu&solgar.com.tr 


Voonka Sambucus 
Nigra Kids 


Mr e Metilkobalamin; Aktif B12 vitamini Karamürver ekstresi, Vitamin 


C ve Çinko içeriğiyle Voonka Kobalamin olarak da bildiğimiz B12 vitamini, suda çözünen vitamin gruplarından B Sambucus Nigra Kids şurubu kompleks vitaminleri ailesinin bir üyesidir. Kobalamin vücutta aktif formu olan metilkoışın çocuğunuzun bağışıklık balamine dönüşerek etki gösterir. Vücudumuz için yaşamsal öneme sahip bir vitamin , e olan metilkobalamin sağlıklı kan değerleri, kalp damar sağlığının korunması, diyabete 

sistemini destekler, has- bağlı sinir hasarlarının önlenmesi, beyin ve sinir sağlığı için önemli mekanizmalarda talıklardan korumaya görevalır. 
yardımcı olur. Koruyucu, 


tatlandırıcı, glikoz şurubu Genellik 


e e besinlerden özellikle de kırmızı etten B12 vitaminini alabiliyoruz. Fakat 

içermez, sağlıklı cam şi- beslenme alışkanlıkları, çeşitli ilaç gruplarının düzenli alınması, intrinksik faktör eksiklişesiyle annelerin güveni- gi, bağırsaklardan emilimi etkileyen hastalıklar ve en önemlisi genetik bazı polimorfizmir tercihi ve kış desteğidir. ez ler vücutta B12 vitamininin eksikliğine sebep olabilir. 


B12 vitamini gereksinimimiz genetik yapımızla ilişkili midir? 
Vitamin mineral eksikliklerinden bahsedilirken, yetersiz alım, artan ihtiyaç, hastalıklar, 


Mamsel Still Tee besin kaynaklarının içerik kalitesinin yetersizliği sıralamasında genellikle en sonda adı geçen “genetik faktörler” diğer kriterleri incelerken üzerinde çok da durmadığımız bir Anne sütü oluşumunu hızlandır- maddedir. Oysa genetik faktörler besin ihtiyaçlarımızla direkt ilişkilidir. 


maya ve artırmaya yardımcı olmak için özel olarak üretilmiştir. Anne Genetik çeşitliliğimizi sağlayan polimorfizmlerin varlığı vücudumuzun B12 gereksiniminin karşılanmasında en büyük engellerden biridir. Her ne kadar besin kaynaklarından bolca aldığımızı düşünsek de B12 vitamininin aktivitesini azaltan polimorfizmle- 


EN ada (ga ; OEPE ei rin varlığında eksiklik semptomları sıklıkla görülebilmektedir. 
taşıyan) bitkiler içerir ve C 


sütü üretim mekanizmasını ve süt 


e —— B12 vitamini, vücudumuzda metiyonin sentaz redüktaz (MTRR) enzimi yardımıyla aktif hale gelir. Bu enzimin üretiminden sorumlu gende meydana gelen polimorfizmler, kobalaminin vücutta baskın ve aktif form olan metilkobalamine dönüşünü yavaşlatır. Bu durumda B12 vitamininin, metilkobalamin olarak alınabilmesi dönüşüm basamaklarının atlanarak gerekli aktif formun dokulara ulaşmasına olanak sağlar. 


b 

İ 

vitamini katkılıdır. Etkinliği ve güvenilirliği klinik çalışmalarla anıtlanmış olan Mamsel 

Still Tee 90100 bitkisel içeriğe sahiptir, düşük kalorilidir, 


Çi renklendirici, katkı maddesi 3) 


ve suni aroma içermez. 


Kalp damar sağlığı ve B12 vitamini ilişkisini incelediğimizde, Metilkobalaminin homosistein dönüşüm basamaklarında aktif rol oynadığını görürüz. Yüksek homosistein seviyeleri kalp ve damar sağlığı için önemli bir risk faktörüdür. Metilkobalamin, homosistein dönüşümünü sağlayan enzimi aktive ederek kan seviyelerini düşürür. Dolayısıyla 


Meyveli Şampuan aktif form, kalp damar sağlığına yönelik uygulamalarda güçlü etkinlik sağlayabilir. 


Elma & N ane B 12 vitamininin en bilinen etkileri, hafıza ve mental berraklık üzerindeki pozitif Saç derisine zarar vermeden Saçları hassas etkileridir. Mod düzenleyici etkileri nörotransmitter sentezinde görev almasına bağlı- olarak derinlemesine temizler. Yağlı saçla- dır. BI2 vitamini eksikliği depresyona, unutkanlığa ve kognitif çöküşlere yol açabilir. Yine rın günlük temizlik ve bakımında kullanılır. sinir yapısında myelin kılıfın korunmasında, metilkobalaminin etkisi ile ilgili çok sayıda çalışmaya rastlamak mümkündür. 


Düzenli kullanıldığında yağlı saçlardaki sebumun dengelenmensine yardımcı olur. Yeşil elma ve nane (42190) erah ve hoş bir koku bırakır. 
Düzenli olarak kullandığınızda saçların özündeki doğal ışıl- © ya ve sağlıklı görünüme ka- ik al 


vuştuğunu göreceksiniz. Yağlı za saçların bakımı için idealdir. v Sağlıklı günler dilerim. 


Vücut için yeterli B12 seviyelerini sağlamak sağlığımız için oldukça önemlidir. 
Yetersiz alımı veya aktivitesi; anemiye, kalp damar hastalıklarına, nöral problemlere , mi infertilite gibi çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabilir. 


ECZACI KasıM2017 


DÜNYADAN HABERLER 


İNSAN VÜCUDUNU 

ANLAMADA BİR ADIM DAHA Amerika'daki Wake Forest Rejeneratif Tıp Enstitüsü'nden Anthony Atala ve ekibinin yürüttüğü 24 milyon dolar bütçeli 'Body on a Chip' projesinde, insan hücreleri kullanılarak organa benzeyen ve kalbin, akciğerin, karaciğerin ve damarların fonksiyonlarını taklit edebilen küçük yapılar oluşturuldu ve 2 inç (5.08 cm) büyüklüğünde bir çipe yerleştirildi. Daha sonra ise, kan muadili bir sıvıyı taşıyan damarımsı içi boş kanallarla entegrasyonu sağlandı. Kan muadili olan bu sıvı; toksinleri, çeşitli kimyasalları, biyolojik ajanları ve potansiyel terapileri organımsı yapılar arasında taşıyarak vücutta gerçek zamanlı sıcaklık, oksijen seviyesi ve ph ölçümleri yapabilecek. 3 boyutlu insan organlarını bir çipte kültürleme çalışmaları daha önce de yapılmasına rağmen, farklı organları tek bir cihazda bir araya getirebilmesi açısından bu çalışma bir ilk niteliği taşıyor. Projenin amacı, ilaç şirketlerinin 9090 oranında başarısız olduğu ve ortalama 2 milyar dolar harcadığı ilaç geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve insan vücudunun ilaçlara, kimyasallara ve biyolojik ajanlara verdiği tepkileri daha isabetli tahmin edebilmek. 


MYLAN JENERİK 

ILAÇ ÜRETİYOR 

Mylan'ın Merck'in Cancidas adlı ilacının Amerika'da piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Eşdeğer ilacın etken maddesi kaspofungin asetat olup, akinokandin antifungal kategorisinde. Merck 1 Ağustos 
2016 -31 Temmuz 2017 aralığını 
kapsayan 12 aylık dönemde 
Cancidas'ın Amerika satışlarından 24 
milyon dolar kazandı. 


ERCE PINAR e 


MERKEZİ PREKOKS 
ERGENLİGE ÇOZUM 

Amerika merkezli Arbor Pharmaceuticals LLC ve İsviçre merkezli Debiopharm Grup'un parçası olan Debiopharm International SA, triptorelin etken maddeli Triptodur adlı ilacın merkezi 
prekoks ergenlik tanısı almış 2 
yaş ve üzeri pediatrik hastalar için Amerika'da satışa sunulduğunu duyurdu. Merkezi prekoks ergenlik her 5.000 ila 10.000 
çocuktan birini etkileyen bir rahatsızlık. Triptodur, 6 ayda bir intramuskular enjeksiyon şekline uygulanabilen ilk gonadotropin-salınımlı hormon agonistidir. 
Bu tedavi, çocuktaki hormon seviyelerini normal prepubertal seviyeye çekerek, pubertenin klinik işaretlerinin olması gereken yaşta ortaya çıkmasını sağlıyor. 
Yapılan bir Ill. faz deneyinde, 6 
aylık tedaviden sonra hastaların 9093'ünde pre-pubertal luteinizan hormon (LH) seviyelerine dönüş gözlenirken; 12 aylık tedavide söz konusu oranın 9098'e yükseldiği gözlemlendi. 


GLOBAL OSTEOARTİRİT 
ILAÇLARI PAZARI 

Aralarında Japonya'nın da bulunduğu dünyanın en büyük 
7 ilaç pazarının toplamında 
osteoartirit ilaçları 1.6 milyar dolar hacme ulaşırken; 2026'da bu rakamın 3.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 


czaciGeczacidergisi.com 


ROCHE'TAN PARAZİTE 
KARŞI ÖNEMLİ ADIM 

Roche, Amerika'da en çok görülen kan transfüzyonu kaynaklı ölümcül enfeksiyon sebebi olan Babesia parazitine karşı 'cobas Babesia' adlı bir test geliştirdi. Test, bir kalitatif in-vitro nükleik asit tarama testidir. 
Babesia paraziti genelde insanlara enfekte kenelerin ısırması yoluyla geçerken, diğer bulaşma şekilleri ise, kan tranfüzyonu ve hamilelikte anneden fetüse geçiş yoluyladır. 
Parazit kırmızı kan hücrelerini enfekte edip yok ettiği için, özellikle yaşlılarda, immün sistemi gelişmemiş olanlarda ve dalağı olmayanlarda anemi ve ona bağlı öldürücü komplikasyonlara sebep olmaktadır. Amerika'da 1979'dan bu yana kan transfüzyonu kaynaklı 200'den fazla Babesia enfeksiyonu kayda geçmiştir. 


BETA BLOKER'LER İLE İLGİLİ 
YENİ ARAŞTIRMA 

Chapel Hill North Carolina Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, kalp krizini atlatmış kişiler tedbir amaçlı ACE inhibitörleri ve statinler alıyorsa, bunlara ek olarak beta bloker almalarına gerek yok. Kalp krizi geçirmiş kişilere genelde krizin tekrarlamaması için hem ACE inhibitörleri, hem statinler hem de betablokerler veriliyor. 
Kalp krizi geçirmiş 65 yaş üstü ve Medcare'e kayıtlı 90.000 hastayla 
yapılan deneylerde, söz konusu 3 
ilacı da alanlarda ölüm oranı “09.3; ACE inhibitörü/ARBS - statin alıp beta bloker almayanlarda Y9.1; 

ve sayılan ilaçlardan hiçbirini almayanlarda bu oran “014.3 olarak kaydedildi. 
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ENDER GÖRÜLEN KAN 
HASTALIĞINDA UMUT 

Abiynx adlı ilaç firması edinilmiş trombotik trombositopenik purpura (TTP) adlı ender görülen kan hastalığına karşı kaplasizumab etken maddesini test ettiği Hercules adlı üçüncü faz klinik çalışmadan olumlu sonuçlar geldiğini duyurdu. Çalışma- da, kaplasizumab standart tedaviyle beraber alındığında trombosit sayısı yanıtına kadar geçen süre önemli ölçüde kısaldı (primer son nokta). 
Kaplasizumab verilen hastaların herhangi bir zamanda trombosit sayısı yanıtı verme oranı, plasebo alanlara kıyasla 1.5 kat daha fazla oldu. Sekonder son nokta olarak ise, kaplasizumab kullanımının, TTP yüzünden ölen hastaların oranını 
9074 azalttığı görüldü. 


JAPONLARDAN HAMLE 
Japon Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW), Abbvie'nin kronik hepatit C virüsünün tüm önemli genotiplerine karşı yetişkinlere yönelik geliştirilen glekaprevir/pibrentasvir etken maddeli, ribavirinsizin günde 

1 doz kullanılacak Maviret adlı 
ilacına onay verdi. 


NOVO NORDİSK'E 

IYI HABER 

Novo Nordisk, yemeğe başlanırken ya da yemeğe başladıktan sonraki 20 dakika içinde alınabilen Flasp isimli 

hızlı etki eden insülin aspart enjeksiyonunda FDA'in onay verdiğini duyurdu. Flasp, varolan NovoLog adlı ilacın niasinamid (B3 vitamini) eklenmiş hali olup; söz konusu B3 vitamini, insülinin ön emilimini hızlandırarak kandaki ilk görülme anını, enjeksiyon yapıldıktan sonraki 2,5 dakikalık zamana kadar çabuklaştırmaktadır. Ayrıca, Flasp'in tipT ve 2 diyabetlilerin kanlarındaki ATC seviyesini düşürdüğü görülmüştür. 


TEVA'YA TATSIZ HABER 
FDA, Mylan'ın glatiramer asetat etken maddeli multipl skleroz ilacına onay verdi. Söz konusu ilaç, Teva'nın yılın ikinci çeğreğindeki 5.63 milyar dolarlık global hasılatının 9020'sini tek başına oluşturan Copaxone adlı ilacının eşdeğeri. Teva, ürettiği eşdeğer ilaçlar üzerindeki fiyat baskısı nedeniyle 7.000 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. 


CİLT PROBLEMİNE ÇÖZÜM 
Sanofi ve Regeneron'un atopikdermatit'e karşı beraber geliştirdikleri dupilumab etken maddeli Dupixent adlı ilaç FDA onayı aldı. 


IPSEN'E GÜZEL HABER 
Avrupa Komisyonu; Ipsen'in, somatostatin analog tedavisiyle yeterince kontrol edilemeyen hastalarda karsinoid sendrom diyare rahatsızlığına karşı geliştirdiği telotristat etil etken maddeli Xermelo adlı ilacına onay verdi. 
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Eczanelerimizin kış mevsimi hazırlıklarını bir kez daha 

gözden geçirmek üzere, hasta danışmanlığında önemli kısa bilgileri ve önerileri sizler için düzenledik... 


Hazırlayan: Ecz. Taner Döven 


Soğuk algınlığının belirtileri genellikle, virüs alındıktan 2-3 gün sonra başlar, ilk belirti genellikle kaşıntılı boğaz ağrısıdır. Ateş yoktur veya hafif yükselebilir. 

Bebek ve küçük çocuklarda ateş daha yüksektir. En sık görülen belirtiler; burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, boğazda yanma ve kuru öksürüktür. 


Grip ise; influenza adı verilen virüs tarafından oluşan, ani olarak 39 derece üzerinde ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtiler ile başlayan bir enfeksiyon hastalığıdır. 
Daha sonrasında hastalık tablosuna, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, gözlerin akması ve kanlanması gibi belirtiler eklenir. Karın ağrısı, bulantı ve kusma da görülebilmektedir. 


Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak, soğuk algınlığı ve gripten korunmada oldukça önemlidir. 


Eczanelerimizde kış mevsimi hazırlıklarımızı da tamamlamak üzereyiz. 

Hastalara vereceğimiz danışmanlık hizmetinde, immün sistem güçlendirici ürün kullanımı sonucu elde edilecek faydalar açık olarak anlatılmalıdır. 
Vücut dirençlerinin artması sonucu, soğuk algınlığı veya gribe yakalanma riskinin azalması; iş gücü kaybının yaşanmaması, aynı ortamda yaşayan aile bireylerinin birinde görünmesi halinde diğerlerinin de hastalığa yakalanma riskinin bertaraf edilmesi, diğer hastalıklara da yakalanma ihtimalinin önlenmesi, sağlıklı yaşam kalitesinin sürdürülmesi gibi koruyucu tedavinin yararları vurgulanmalıdır. 
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Bir kez daha gözden geçirmeniz adına önemli kış hazırlıklarında gerekli olabilecek kısa bilgileri aşağıda bulabilirsiniz; 


Grip aşısı ve diğer aşılar: 

Dünyada her yıl yaklaşık 500.000 
kişinin ölümüne yol açan grip virüsleri, sonbahar ile birlikte etkisini göstermeye başladı. Çoğunlukla öksürme ve hapşırma ile etrafa dağılan damlacıklar yoluyla vücuda giren virüsler, özellikle toplu taşıma araçları, asansörler, hastaneler, okullar ve kalabalık diğer ortamlarda hızla yayılır. 


2017-2018 grip sezonunda; salgınlara en çok yol açan, Influenza A HINI, Influenza 
A H3N2, Influenza B içeren üç 


çeşit Influenza virüsüne karşı koruyuculuk özelliği olan grip aşısı eczanelerimizde yer almalıdır. 


Aşıların özellikle önerildiği hasta grupları; 65 yaş üzerindekiler (her yıl grip aşısı, 5 yılda bir zatürre aşısı), kanser tedavisi görenler, astım- 


E 


KOAH ve kronik akciğer hastaları, diyabet hastaları, nörolojik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanlarıdır. Erken koruyuculuk adına, ekim-kasım aylarında uygulanması doğru olan aşıların, enfeksiyon bulaşmadan önce, profilaktik olarak kullanılması gerektiğini de hastalarımıza hatırlatmalıyız. 


Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ürünler: Eczanelerimizde, hastaların soğuk algınlığı ve gribe yönelik önleyici, koruyucu tedavisinde ve hastalığın daha hafif atlatılmasına destek olmak amacıyla önerilebilecek bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ürünleri sıralayacak olursak, 


Pelargonium Sidoides (Afrika sardunyası): 

Umka virüslere ve soğuk algınlığında vücuda yerleşen fırsatçı bakterilere de etkilidir. Solüsyon, tablet ve şurup olmak üzere 3 formu bulunur. 

Soğuk algınlığı, bronşit, tonsilit ve sinüzit olmak üzere bir çok solunum yolu enfeksiyonunda etkilidir. 


Beta Glukan 1,3 / 1,6: 
Ekmek mayasından elde edilen doğal bir madde olan Beta Glukan, bağışıklık 


ği 


E KAPAK KONUSU 


sistemimizin ilk savunmasını yapan makrofajlar (beyaz kan hücreleri) üzerindeki özel yüzeylere bağlanarak, bağışıklık sistemini aktive eder. 
Beta-glukan, virüs, bakteri, mantar ve parazitik enfeksiyonlara karşı vücut direncinin artmasını sağlar. 


Çocuklarda 1 yaşın üzerinde günlük 10 
mg Beta Glukan içeren şurup formlar, yetişkinler için günlük 20 mg Beta Glukan içeren formlar kullanılabilir. 


Ekinezya: 

Ekinezya kullanımı, interferon üretimini arttırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara yakalanma riskini azaltan interferon, vücut hücrelerindeki bakteri ve virüslere karşı etki gösteren bir proteindir. 

Soğuk algınlığı, grip, nezle, solunum yolu hastalıkları (boğaz ağrısı, iltihabı, kuru öksürük vb.) için çok faydalıdır. 
Özellikle C vitamini ile beraber kullanıldığında etkinliği artmaktadır. 


Kara Mürver: 

Güçlü bir antioksidan olan Kara Mürver, içeriği ile savunma hücrelerinin üretimini arttırarak enfeksiyon tehditlerine karşı hızlı yanıt geliştirir. 
Antivirin içeriği ile de virüslerin 

yayılıp çoğalmasını engelleyerek, 

grip ve soğuk algınlığını kısa sürede atlatmaya yardımcı olur. Ateş, öksürük, kusma hissi ve nazal konjestiyon gibi semptomlarda, ilk günden itibaren hızlı bir düzelme sağlar. 


Efervesan günde 1-3 tablet suda * İ TU di MA 


Kaynak: 

1.Zincfor the common cold. Meenu Singh, Rashmi R Das. Published Online: 16 FEB 2011. DOI: 101002/14651858.CDOO1364.pub3 

2. http://www.cdc.gov/flu/swineflu/h3n2v-basics.htm 

http;//wwwwho.int/influenza/surveillance monitoring/updates/latest update GIP surveillance/en/ 
1 0 http;//wwwwho.int/wer/2013/ wer8811.pdf 

3.ASAL, GT, TEZCAN, Eİ. (2007). Aşılama yoluyla Kazanılan Bağışıklık ve Spesifik Antikor Yanıtının Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi. Ankara, 3(11): 5-7 

4. Goodridge HSI, Wolf AJ, Underhili DM Beta-glucan recognition by the innate immune system. Immunol Rev, 2009 Ju1;230(1):38-50, doi: 101111/.1600-065X.2009.00793.x 


eritilerek, şurup ise günde 2-4 defa 10 
ml. kullanılır. 


Çörek Otu Yağı: 

A,B,C ve E vitaminleri, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi 
değerli bileşenlerin yanı sıra, omega 3 
ve omega 6 yağ asitlerini içerir. Vücut direncini arttırmanın dışında, solunum sisteminde antienflamatuar etkisi nedeniyle alerjilerde de etkilidir. 

Soğuk pres şeklinde üretilen, koruyucu ve katkı maddesi olmayan ve karışım yağ içermeyen çörek otu yağı tercih edilmelidir. 


Günde 1 veya 2 kez1 çay kaşığı kullanımı öneriliyor. Ayrıca kapsül 


formunda da alınabilir. 2 kapsül, bir çay kaşığı miktarına eşittir. 


Çinko: 

Önemli bir antioksidan olan 

çinko mineralini, vücudumuzda üretilemediği için her gün belirli miktarda almamız gerekir. 
Vücudumuzdaki tüm hücrelerin gelişmesi ve çoğalması için gerekli olan çinko büyüme ve gelişmeyi desteklediği gibi, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır. Semptomların başlangıcında, ilk 
24 saatte çinko alımı, soğuk algınlığının 
süresini ve şiddetini azaltmaktadır. 


Antioksidanlar: 

Cvitamini, E vitamini, selenyum gibi antioksidanlar da soğuk algınlığı, grip ve diğer enfeksiyonlara karşı 


vücut direncini artırmaya yardımcı olmaktadır. Selenyum, bağışıklık sistemindeki etkinliği ile influenza (grip) enfeksiyonuna karşı direncin oluşmasında; Vitamin E, güçlü antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemi etkinliğinin sürdürülmesinde önemli rol oynamaktadır. 


D Vitamini: 

Kandaki D vitamini (25 OH D3) 

düzeyi 30'un üzerinde olanlarda, 

daha az soğuk algınlığı ve grip görülmektedir. Hastalarımıza ölçüm yapılmasını tavsiye edip, eksikliği halinde D vitamini takviyesi almalarını hatırlatmalıyız. 


Unutmamamız gereken önemli husus, tüketicilerin satın alma refleksinin 9060'nın planlı olmayıp, raf önünde gerçekleştiğidir. Bu gerçekten yola çıkarsak, Kış Köşesi'nin ve raf etiketlerinin önemi daha fazla ortaya çıkıyor. 


Başlıca raf etiketi örnekleri: 

* Hastalıklara karşı direncinizi arttırın 

* Bağışıklık sisteminizi güçlendirin 


Sık hastalanan çocuklar için 
»* Gribi başlamadan bitirir 

» Soğuk algınlığı desteği 

* Boğaz ağrısı için pastiller Sık hastalanıyorsanız 


Eczane personelinizin, hastalara doğru yaklaşımla besin takviye ürünlerini tavsiye etmesi için örnek yaklaşım örnekleri aşağıda sıralanmıştır; » Tüm aile soğuk algınlığına yakalanıp bu dönemi evde yatarak geçirmek istemiyorsanız bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmeniz gerekir. Size önerim... 

* Çocuğunuz için güvenli ve güçlü bir 


destek ürüne ihtiyacınız var. Önerim... 
* Hastalık ilerlemeden durdurmak istiyorsanız ... kullanmanızı öneririm. 

* Hızlı ve etkili bir şekilde sağlığınıza kavuşmak için ... kullanabilirsiniz. 
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Mamsel 
Stili-Tee 


Emziren Anneler İçin 


Klinik çalışmalarla etkinliği ve güvenilirliği 
“ kanıtlanmış içerik!” 


Mamsel 


Stili-Tee 


», Eriziren Anneler için 
C vinardii içeri 


Anne sütü oluşumunu hızlandırmak, artırmak ve annenin artan sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak için özel olarak üretilmiştir. 
Anne sütü üretim mekanizmasını ve süt bezlerini uyaran (galaktogog özellik taşıyan) çemenotu, keçi sedefi otu, rezene, ahududu, siyah havuç, bamya çiçeği ve melisa gibi bitkileri içerir. C vitamini katkılıdır. 


Yenilenen formülü ile 


daha lezzetli! 


Kuşbakışı Cad. No:37 
Altunizade - e 4 İstanbul 
Tel : (216) 5540 86 


Me 0308) Sadece eczanelerde satılır. 


HABER 


Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, "Akılcı İlaç Kullanımı" konusunda farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitim kapsamında akıllı ilaç kullanımı ile ilgili bilgiler ve son yıllarda yapılan 


çalışmaları anlatıldı. 


İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitime, Bursa 
İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Bursa Eczacı Odası Başkanı Ecz. Okan Şahin, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü 
Dr. Serdar Bayraktar ve 
Nilüfer ilçesinde çalışan çok sayıda eczacı katıldı. 
Eğitimde, antibiyotiklerin insan vücuduna etkileri ve akılcı ilaç kullanımı konursunda eczacıların vatandaşlara karşı sorumlulukları anlatılırken, Bursa'da son yıllarda gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları hakkında bilgiler verildi. 


İşbirliğimiz çok önemli 

İl Sağlık Müdürü Akan, toplantıda yaptığı konuşmada, gereksiz ilaç ve antibiyotik kullanımının önüne geçmek için hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve eczacıların iş birliği içinde olmalarının gereksiz kullanım oranlarının düşürülmesi açısından oldukça önem arz ettiğini söyledi. Türkiye'nin gereksiz antibiyotik tüketen ülkelerin başında geldiği bilgisini veren Akan, "Ülkemizde maalesef ilaçların önemli bir kısmı uygun olmayan şekilde temin edilmekte veya satılmaktadır. Bununla beraber her üç kişiden biri ise antibiyotik kullanıyor. Antibiyotiklerin gereksiz tüketiminin sonucunda insan vücudu fazlaca toksik etkiye maruz kalıyor, bu da geri dönülemez sonuçlara yol açıyor. Eğer bu süreci aşamazsak önümüzdeki dönemlerde tedavi amaçlı ilaç bulamayacağız. ifadelerini kullandı. 


Gereksiz antibiyotik kullanımının 


karşısında durmalıyız 
Gereksiz antibiyotik kullanımının 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önüne geçmek amacıyla Bursa'da etkili farkındalık çalışmalarının yapıldığının altını çizen Akan, şunları kaydetti: "Gereksiz ve etkisiz ilaç kullanımı hem insan bünyesine hem de ülke ekonomisine ciddi zararlar vermekte. Bu durumla baş edebilmek için ilimizde bir takım eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hastanelerde çalışan uzmanlarımızı eğitimlere aldık, sağlık çalışanlarımızı, eczacılarımızı ve en önemlisi vatandaşlarımızı konunun önemi hakkında bilgilendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, gereksiz ilaç kullanımının zararları konusunda önce kendilerini ikna etmeli, gereksiz antibiyotik tüketiminin karşısında durabilmeliler. Bu konuda toplum olarak ne kadar bilgili olabilirsek o kadar mesafe kat edebiliriz" 


Her türlü desteğe hazırız 

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Ecz. 
Okan Şahin ise, eczacılar odası olarak il bazında yapılan çalışmalardan dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Şahin ayrıca, akılcı ilaç kullanımının öneminin farkında olduklarını ve konuyla ilgili her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. 
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KIRŞEHİRLİ ECZACILARDAN ANTİBİYOTİK KULLANIMI ANKETİ 


Kırşehirli eczacılar, antibiyotik kullanımında ve reçetesiz satışında toplumun bilincini ölçmek için anket çalışması yaptı. 10-65 yaş aralığında yapılan anket çalışmasında toplumun farklı kesimlerinin görüşleri alındı. 


Kırşehir'de antibiyotik kullanımında ve reçetesiz satışında toplumun bilincini ölçmek için bir anket çalışması yapıldı. Anket çalışması ile ilgili bilgi veren Ecz. Halil Durukafa, “Dünyada antibiyotik kullanımında en son sıralardayız. Bu durumu çeşitli araştırmalarla öğreniyoruz. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili de bazı çalışmalar yapıyor. Antibiyotiklerin reçetesiz satışına yasak geldi" dedi. 


Bize güvenmeliler 

Katılımcıların yüzde 90'ının reçetesiz antibiyotik satışının yasaklandığından haberdar olduğunu belirten Halil Durukafa, “Devletin eczacıların da bilgi ve becerilerine güvenmesi gerekir. 
Doktorun olmadığı bir beldede eczacının da karar verme yetkisi olmalı. 
Acil hizmeti verilmeyen bir bölgede gece nöbet tutan bir arkadaşımız veya 


acil hizmeti verilen fakat nöbete yüzü şiş bir vaziyette dişinin apse yaptığını dile getiren bir vatandaşa yardımcı olamayan bizler hangi diploma ile eczanelerimizi bekliyoruz! Kronik hastalar veya immün yetersizliği olan hastaların, bir antibiyotik desteğiyle atlatacağı hastalığı yatarak tedaviye kadar gittiğini görmekteyiz. 

Dolayısıyla ekonomik anlamda ve en önemlisi de insan sağlığının, yaşam kalitesinin iyiliği anlamında verilen bu kotanın veya istatistiki bilgilerin sorun teşkil ettiği bir gerçektir. Devlet hekimlerine bu konuda güvenmek zorundadır" diye konuştu. 


Yapılan anket sonucunda katılımcılar, 


çö e ee 


pt da 


antibiyotiklerin reçetesiz satışının yasaklanma nedenlerine dair tahminlerini şöyle sıraladı: antibiyotiklere karşı direnç geliştiği için, leblebi gibi ilaç kullanılması, yan etkileri, her rahatsızlığa antibiyotik kullanımı, doktorun bilinçsiz antibiyotik yazması, gereksiz ilaç kullanımı, bilinçsiz kullanım, ekonomik kayıp. 


10 REÇETENİN 3'ÜNDE ANTİBİYOTİK VAR 


Antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanımına bağlı olarak gelişen dirençle ilgili yapılan araştırmanın verilerinden elde ettiği bilgilere göre, her 10 reçeteden 3'ünde antibiyotik tipi ilaçların yazıldığı belirlendi. Yoğun antibiyotik tüketimine bağlı direnç oranlarının yüksek olduğu ülkemizde direnç nedeniyle antibiyotik kullanımı gerektiren hastalıklarda bile tablet şeklinde bir antibiyotik dahi verilemediği ortaya çıktı. 


Antibiyotik Kullanımında 

Dünya Birincisiyiz 

Bakterilerin neden olduğu hastalıkları iyileştirmek için kullanılan antibiyotikler, artık küresel bir tehlike haline 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gelemeye başladı. En ufak has- o | talıklarda dahi antibiyotik kullanılması antibiyotik direncinin ortaya çıkmasına neden oldu. 

Bir bakterinin antibiyotiğe karşı dirençli hale gelmesi artık o antibiyotiği bakterilerin yol açtığı tedavilerde kullanılamayacağı anlamına geliyor Günümüzde yılda 700 bin kişinin antibiyotik direnci nedeniyle hayatını kaybettiği dünyada, Türkiye antibiyotik kullanımında açık ara önde yer alıyor. Sağlık sektöründe yapılan öngörülere göre 2050 yılı itibariyle kanserden 8 milyon kişinin hayatını kaybetmesi beklenirken bu rakam antibiyotik direncinde 10 mil- 


yon kişiyi bulacak, diğer bir deyişle antibiyotik direncinden ölenlerin sayısı kanserden ölenlerin sayısını geçecek. 
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E HABER 


SURDER DİNÇ İLE YOLA 
DEVAM EDİYOR 


Sağlık Ürünleri Derneği (SURDER) 6. Olağan seçimli genel kurulu 13 Ekim 2017 tarihinde SURDER merkez binasında yapıldı. Mevcut Başkan Eski Sağlık Bakanı Ecz. Kazım Dinç 


tekrar başkan seçildi. 


Sağlık Ürünleri Demeği (SURDER), üyelerin yoğun katılımıyla yapılan 6. 
Seçimli Olağan Genel Kurul sonucunda yeni yönetim belirlendi. 13 Ekim 
2017 tarihinde yapılan Genel Kurul'da 
Eski Sağlık Bakanı Ecz. Kazım Dinç güven tazeledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Genel Kurul'da divanın belirlenmesinin ardından açılış konuşmasını Ecz. Kazım Dinç yaptı. 


Sektörde en dinç, en aktif derneklerden biriyiz. 

Genel Kurul'a katılan üyelere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dinç, “Öncelikle Genel Kurulumuzda siz değerli üyelerimizi görmekten mutluluk duyuyorum. SURDER sektörün en aktif, en dinç derneklerinden biri. 
Bu yola çıktığımız ilk günden bugüne geldiğimizde 80 üyemiz mevcut. Beni mutlu eden bir diğer konu da üyelerimizin tamamının aktif üye olmasıdır. 
SURDER olarak sektör adına çok önemli çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarda emeği geçen başta yönetim kurulundaki arkadaşlarıma ve tüm üyelerimize 


ayrıca teşekkür ediyorum. Derneğimiz, T.C. 
Sağlık Bakanlığı, TC. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve UR-Ge © Projemiz ile Ekonomi 
Bakanlığı ile yakın ilişkiler içinde ve ortak çalışmalar yürütüyor” 
dedi. Konuşmasına devam eden Dinç, dernek çalışmaları hakkında detaylıca bilgi verdi. Dinç'in ardından Genel Sekreter Gürsel Bayat faaliyet raporunu tüm detayları ile katılımcılara aktardı. Gürsel Bayat'ın ardından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Varol Türker mali raporun sunumunu yaptı. Ardından yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrasına geçildi. 
Üyeler tarafından yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrasının ardından yeni yönetim kurulu belirlendi. Dilek ve temennilerin ardından genel kurul sona erdi. 


Yönetim Kurulu 
Ecz. M. Kazım Dinç 


Varol Türker 

Gürsel Bayat 

Ecz. Halil Ersoy 

Hüseyin Ütebay 

A. Mustafa Aşıkoğlu Şirin Deha Abdulhaluk Sancak 

Ahmet Altuğ Oğuz 


Denetleme Kurulu 
Namık Badal 

Ekrem Erzincanlı 
O.mutlu Topal 


Disiplin Kurulu 
Altan Demirdere 
Yunis Aksu 
Selma Ünlü 


HATAY ECZACI ODASI "ECZACINIZ SİZİNLE” DEDİ 


Eczacınız sizinle! Sloganı ile yapılan etkinlikte vatandaşlara astım, koah, diyabet, obezite, kolon kanseri, sigara bırakma danışmanlığı gibi konularda bilgi aktarıldı. Temel amacın halkın yaşam kalitesini arttırmak olduğunu belirten Hatay Eczacı Odası Genel sekreteri Ecz. Reşat Menderes Akgöl, Samandağlıların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplum sağlığı için önemli bir çalışma 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Samandağ Eczacı Odası Temsilcisi Ecz. 
Burcu Yıldız "Eczacınız sizinle" isimli etkinliğe halkın önemli bir oranda katılım sağladığını ve toplum sağlığı açısından önemli bir çalışma yaptıklarına inandığını ifade etti. Etkinliğe katılan vatandaşların nefes, tansiyon, boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Bilgileri kayıt altına alınan vatandaşların gerek görülmesi halinde hastanelere yönlendirileceği belirtildi. Samandağ Belediye 


Başkanı Mithat Nehir, Abdullah Cömert alanında gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Nefes, tansiyon, boy 

ve kilo ölçümlerini yaptıran Başkan Nehir, eczacılarla bir süre sohbet etti. 
Başkan Nehir, bu etkinliklerin halk sağlığı açısından önemli olduğunu, tekrar edilmesini temenni ettiklerini belirtti. 
CHP Samandağ İlçe Başkanı İbrahim Aydoğan da bu etkinliğe katılarak destek verdi. 
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a 
Avicenna 


Gardınızı Aldınız mı? 


Propolis, işçi arıların bitkilerin filiz ve tomurcuklarından topladığı, enzimleriyle biyokimyasal değişikliğe uğratarak oluşturdukları organik bir arı ürünüdür. 


Arılar propolisi larva yuvalarını sterilize etmek, kovanlarını zararlı bakteri, virüs ve funguslardan korumak için kullanırlar. 


50ml damla 30-60 bitkisel kapsül 


Sağlık profesyonellerinin kullanımı içindir. 


Hekim Farma Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 
infoMavicenna.com.tr e WWW.avicenna.com.tr 

facebook.com/avicennaturkiye SADECE 

0850 500 15 51 ECZANELERDE 


E RÖPORTAJ 


ECZACILAR HALK SAĞLIĞI KONUSUNDA EN ÖNEMLİ PARTNERİMİZ 


İlaç dışı ürün kategorisinde Avicenna markası ile yer alan Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu dergimizin sorularını yanıtladı. Aksu, eczacıların kendilerinin bir anlamda iş ortağı olduğunu ve eczacıları önemli bir partner olarak gördüklerini belirtti. 


Bu sayımızda dergimizin konuğu olan Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, Aksu Vital'in çalışmaları ve genel olarak OTC pazarı hakkında bilgiler verdi. Aksu, eczacılar ile proje bazlı çalışmalara açık olduklarının altını çizdi. Aksu Vital ile ilgili detaylar röportajımızda. 


Eczane kanalındaki çalışmalarınız hakkında neler söylemek istersiniz? 

Aksu Vital'in kuruluşu 1989 yılına dayanıyor. İlk olarak Arı sütü, bal vb. 
ürünlerin üretimi ile sektöre girmiştik. 
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Ogünlerden itibaren eczacılar ile ilişkimiz var. O yıllarda yani yaklaşık 30 yıl önce bu ürünlere eczanelerde çok ilgi yoktu. Öyle olmasına rağmen eczacılarla o yıllardan itibaren çok yakın bir diyaloğumuz başlamıştı ama eczane- 


lerdeki büyümemizi aynı hızla geliştire- 


medik. Bunun birçok sebebi var. Ama ana sebeplerinden biri de eczanelere 


hizmet etmenin maliyetleri idi. Eczane- 


lerde büyümek için distribütör yöntemini denedik. Daha sonra da kendimiz direkt hizmet sağladık. Yaklaşık 3 yıldır Avicenna markamız ile tamamen eczane kanalında yer alıyoruz. Bu marka 


eczacılara ait olacak dedik. Bunun ardından hızla bir büyüme sağladık. 
Eczane kanalında bu yılki büyümemiz 9660 oranında oldu. Yaklaşık 100 
ürünle eczanelerde yer alıyoruz. 


Eczanelerde OTC ve dermokozmetik ürün gruplarında bir yükseliş var. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bağlamda ilaç dışı ürün kategorisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? 

İlaç dışı ürün kategorisinin Türkiye'de ve dünyadaki geleceği umut verici. 
Dünyada ortalama her yıl 968 ile 96 15 
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arasında bir büyüme gösteriyor. Bu oran bizim gibi ülkelerde bu çok daha 
hızlı bir büyüme seyrediyor. Son 10 
yıldır bizim ortalama büyüme oranımız 
9010 ile 9020 arasında seyrediyor. İlaç 
sektöründe devletin önemli bir oyuncu olarak yer alması ve bazı uygulamalar eczacılar için sorun teşkil ediyor. Biz bu alanda farklı bir konumdayız. Eczacılara hem hastalara hizmet edebilecekleri, önerebilecekleri hem de ticari anlamda kazanç sağlayacağı ürünler sunuyoruz. 
Satılmayan ürünümüzü geri alıyoruz. 
Bununla ilgili zaten büyük bir geri dönüş olmadı. Ürünümüzün tamamen arkasındayız ve eczacıları destekliyo-TUZ. 


Eczacılar için özel çalışmalarınız var mı? Eczacılar neden Aksu Vital'itercih ediyor? 

Birden fazla sebebi var aslında. 29. 
yılımızı henüz kutladık. Dolayısıyla 29 
yıllık geçmiş eczacılar için bir güven 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unsuru. Satış ortaklı adlı bir projemiz var. Burada eczanenin bir bölümünde tamamen bizim ürünlerimiz yer alıyor. 
400'e yakın ürünü bu bölümlerde sergiliyoruz. Burada eczacılara satamadıkları ürünü geri almak gibi kolaylıklar 


sağlıyoruz. Buna benzer çalıştığımız ec- 


zanelerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. 
Bunlara ek olarak hem eczanelere hem de eczane teknisyenlerine yönelik eğitimler veriyoruz. Klasik kampanyalar dışında farklı çalışmalarımız da oluyor. 
Çalışma ortağı projemiz bunun bir ürünü. Bundan sonraki yıllarda eczane kanalında çok daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. 


Aksu Vital olarak bünyenizde bir de Ar-Ge Merkezi bulunuyor. 
Ar-Ge Merkezi'ndeki çalışmalardan ve bu merkezin Aksu Vital içindeki yerinden biraz bahseder misiniz? 

Ar-Ge harcamaları dünya genelinde 


yi 


z 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gelişmişlik anlamında önemli bir ölçü. 
Bu bağlamda bizim ciromuza oranla Ar-Ge harcamalarımız Avrupa ülkeleri normlarının üzerinde. Çünkü yenilikçi firma olmak gibi bir hedefimiz var. 
Kendimizi yerli firmalar arasında biraz sorumlu hissediyoruz. Bu sorumlurlukla hareket ediyoruz. Ar-Ge merkezi olma özelliğimiz var. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onaylı bir Ar-Ge merkeziyiz. Her yıl 3 tane TÜBİTAK Projesi yapmak ve 1 tane patent almak gibi 

bir misyonu kendimize amaç edindik. 
Şu ana kadar 7 tane TÜBİTAK Projesi bitirdik. Yenilikçi bir yapıya sahibiz. 
Her yıl yeni ürünlerimiz ile tüketicilerin karşısına çıkıyoruz. Sürekli gelişmek ve yenilikçi olmak hedefindeyiz. 


Son olarak dergimiz aracılığı ile eczacılara neler söylemek istersiniz? 

Biz her şeyden önce eczacılığın tarihsel serüveni ile ilacın tarihsel serüvenini çok önemsiyoruz. İnsanlara zarar vermeden faydalı olmayı. İnsanları yüksek yaşam kalitesine eriştirmek ve buna katkı sağlamayı kendimize görev ediniyoruz. Bu anlamda da doğal ürünlere ilgi duyan eczacıları kendimize önemli bir partner olarak görüyoruz. 
Bahsettiğimiz gibi iş ortaklığı anlamında çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Eczacılara Aksu Vital ile kesinlikle iletişime geçmelerini tavsiye ediyoruz. 
Proje bazlı çalışmalara çok açık bir firmayız. Eczacılar ile birlikte hem eczanelerine hem de halk sağlığına katkı sağlayacak çalışmalara her zaman açığIZ. 
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8. Altın Havan 
Ödülleri 
Sahiplerini 
Buldu 


Ödül Töreni: 


15 Aralık Cuma 
Shangri - La Bosphorus 


BİREYSEL ÖDÜLLER 


Ecz. Levent Kamacık Özel 
| Ödülü 
iğ Gi Sabih Tekin Çağlar 


Eczacı Danışmanlık Ödülü 
Ecz. Ayşegül Birlik 


Bilim Ödülü 
Prof. Dr Ilkay Erdoğan Orhan 


Onur Ödülü 
Prof. Dr Nedime Ergenç 


Genç Girişimci Eczacı Ödülü Ecz. Bora Hazır 


Hizmet Ödülü 
Prof. Dr Bülent Gümüşel 


Sanat Yolu İle Eczacılığa Katkı Ödülü 
Ecz. İlker Sarı 


Eczane Yerleşimi Ödülü 
Ecz. Ezgi Koçak 
Rumeli 70 Eczanesi - İstanbul 


Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü “Ecza Dolabı Olmayan Okul Kalmasın” 

MUPSA (Marmara Universitesi) Suna Önder 


KURUMSAL ÖDÜLLER 


Ar - Ge Ödülü 
Deva e 


İlaç Dışı İnovatif Ürün Ödülü Duosvit - NBT İlaç 


İnovatif Ambalaj Ödülü 
Mesh Stick - Enpa Gıda 


Yılın Ürün Ödülü 
Sustenium Triple Action 
İbrahim Etem - Menarini Group 


Yardımlaşma ve Dayanışma 
Ödülü 


İzmir Eczacı Odası 


Yatırım Ödülü 
Burda Bebek 


Eğitime Hizmet Ödülü 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 


(EMEG) Birimi 


Eczacılık Kurumu Ödülü 
Eşe Üniversitesi 


Eczacılık Fakültesi 


E HABER 


ECZACILARA “KANSER ANLATILDI 


Kayseri Eczacı Odası tarafından Meme Kanserine Farkındalık ayı dolayısıyla eczacılara yönelik bir eğitim düzenlendi. Eğitimde Acıbadem Kayseri Hastanesi Tıbbi Onkoloji ve Iç Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik önemli 


bilgileri eczacılara aktardı. 


Kayseri Eczacı Odası tarafından Meme Kanserine Farkındalık ayı dolayısıyla eczacılara yönelik düzenlenen eğitimde konuşan Acıbadem Kayseri Hastanesi Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, "Kanser istilası her geçen gün artıyor" dedi. 


Kayseri Eczacı Odası Konferans Salonu nda düzenlenen eğitimde konuşan Acıbadem Kayseri Hastanesi Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, "Kanser bütün dünya için geçerli önemli bir sağlık sorunudur. Özellikle gelişmiş olan ülkelerde kalp damar hastalıklarıyla ilgili tedavi seçeneklerine insanlar kolayca ulaşabildikleri için kalp damar hastalıklarına bağlı ölümler önemini 


yitirmeye başladı. Kanser öne çıkmaya başladı. Çünkü kanser istilası her geçen gün artıyor. Çevremize baktığımız zaman birçok faktör kanser gelişimi için risk oluşturuyor. Her ne kadar önemli bir risk faktörü olan sigarayı bertaraf etmeye çalışsak ve ciddi bir mücadelede yol alsak da birçok çevre faktörü kanser gelişimi için risk oluşturuyor" dedi. 


Eğitimlerimiz devam edecek Oğuzhan Ulutaş ise, "Yeni yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber hızlı bir şekilde ara vermeden çalışmaya başladık. 
İlk olarak bugün bir eğitim programı düzenledik. Ekim ayı Meme Kanserin- de Farkındalık Ayı olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlendiği için bu farkındalığa katkı vermek ve meslek- 


taşlarımızın bilgi birikimini biraz daha artırmak, hastalarımıza daha faydalı bilgiler vermek için Acıbadem Kayseri Hastanesi ile iş birliği yaparak bir eğitim programı düzenledik. Meslektaşlarımızın da yoğun ilgisiyle eğitim programımızı gerçekleştiriyoruz. 
Farkındalığın artması için de bu hafta sonu bir doğa yürüyüşü düzenleyecegiz. Bu eğitimlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. 


ÖĞRENCİLER PATENT ALDI 


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Mehdi Karakoç, Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu ve Mekatronik Bölümü öğrencisi ve Ecz. Emrah Yıldırım, Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu ve Dış Ticaret bölümü öğrencisi Akif Balıkçı ile Bilgisayar programcılığı bölümü öğrencisi ve Şehir Bölge Plancısı Muhammet Aydemir, Eczane Yönetim Sistemi adlı buluşlarını Türk Patent Enstitüsü'nden tescilleyip patentini aldılar. Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü olan Mehmet Mehdi Karakoç, 
2007 yılına kadar Ağrı'dan Türk Patent 
Enstitüsü'ne toplamda dört başvurunun yapıldığını ama tescillenen ilk ve tek buluşun kendilerine ait “Eczane Yönetim Sistemi" olduğunu söyledi. İki buçuk yıl süren hummalı çalışmalarının ardından bu yazılımı geliştirdiklerini ve Eczane Yönetim Sistemi adıyla patentlerinin tescillendiğini belirten Karakoç, 


20 


"4 arkadaşla birlikte hazırladığımız bu yazılımın işlevlerini özetlemek gerekirse şunu diyebiliriz, bu sistem sayesinde eczaneler reçete denetimindeki hatalarını karar ağacı yöntemi ile otomatik olarak denetleyip sıfıra indiriyor, bu konudaki, ayda 3-4 günlük iş yükünü bir saate düşürüyor; reçeteye eklenmesi unutulduğu veya ihmal edildiği için eczanenin ücretini SGK'dan talep edemediği şırıngaları otomatik olarak reçeteye ekleyip bu sayede eczaneyi 400 TLila 7000 TL arasında zarardan kurtarıyor, ellerinde olmayan ilaçlardan aynı bölgedeki eczanelerde bulunup son kullanma tarihi yaklaşanları görüp temin etmelerini ve aynı eczanelerin toplu ilaç siparişi vererek daha uygun fiyata ilaç almalarını sağlıyor" dedi. Çalışmalarında desteklerini sürekli gördüklerini belirttikleri Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a teşekkür ederek sözlerine son verdi. 


İLAÇ 
FİYATLARINDA 
DEĞİŞİKLİK YOK 


Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Başkanı Serhat Mete Hüsemoğlu, gelecek yıl için ilaç fiyatlarında bir artış öngörmediklerini söyledi. Fiyat artışı olmamasına karşın kur düzenlemesi yapılmasını beklediklerini belirterek, "Artışın 

tek seferde olmasını değil kademeli olmasını bekliyoruz" dedi. 


Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin sunumunda dünyanın en iyi 

ülkesi olduğunun altını çizen Mete Hüsemoğlu, "Türkiye şu an ithal ettiği 

7 milyar dolarlık ilacı yerli üretmek 
istiyor. Oysaki Türkiye stratejik konumu sayesinde 1 trilyon dolarlık ilaç pazarının güçlü bir oyuncusu olabilir" diye konuştu. 
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GRİP OLMADAN ÖNLEM ALIN 


EDAK Ecza Koop Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Eczacı Leman Ekselioğlu, özellikle geçiş dönemlerinde ve kış aylarında etkili olan grip salgınına karşı grip olmadan önleminizi alın çağrısında bulundu. Ekselioğlu, sağlıklı kişilerin 10 gün içinde gribi atlatabileceğini ancak bağışıklık sistemi zayıf olan hastaların iyileşme süreçlerinin daha uzun sürdüğü gibi tehlikeli sonuçlarla karşılaşabileceğini söyledi. 


EDAK Ecza Koop Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Ecz. Leman Ekselioğlu, gripten korunma ile grip aşısı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 
Özellikle grip olmadan önlem almanın önemine dikkat çeken Ekselioğlu, geçiş mevsimlerinde ve kış aylarında grip salgınlarının pek çok kişiyi etkisi altına aldığını ve ölümle sonuçlanan vakalar görülebildiğini söyledi. Ekselioğlu, "Grip, bir tür virüsün (influenza virüsü), solunum yollarına yerleşip, burada çoğalarak neden olduğu, hastanın hapşırması ya da öksürmesi sonucu başkalarına geçen bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs vücuda girdikten 1-2 gün sonra hastalığın belirtileri görülmeye başlar. Virüs yerleştiği yerde çoğalır ve başka yerlere de yayılarak tüm vücudu etkiler. Ateş, öksürük, adale ağrıları gibi belirtilerle seyreder. Her 100 kişiden 10'u bu hastalıkla karşılaşır. Sağlıklı 


kişilerde 10 gün içinde grip atlatılabilir ancak bağışıklık sistemi zayıf olan hastaların iyileşme süreçleri daha uzun sürdüğü gibi tehlikeli sonuçlarla karşılaşılabilir." dedi. 


Grip aşısında zaman önemlidir Havaların soğumasıyla grip hastalığı- nın görülme sıklığının da arttığına değinen Ekselioğlu, "Gripten korunmak için bir takım önlemler almak daha sonra yaşanacak ciddi rahatsızlıkların önüne geçecektir" dedi. Ekselioğlu, alınacak önlemleri şöyle sıraladı: "Bunların başında kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek doğru beslenme alışkanlıkları ve gerekirse gıda takviyeleri kullanmak, grip aşısı yaptırmak gibi önlemlerle hem bireysel hem de toplumsal olarak gripten korunmak ya da hafif atlatmak mümkün olmakta- 


dır. Gribe sebep olan influenza virüsü sürekli yapısını değiştirmektedir. Bu yüzden her yıl grip aşıları yeniden hazırlanır ve bir yıl önceki aşılar kullanılmaz. Bu yüzden grip aşısı yapılırken oyyıl için hazırlanmış aşılar kullanılmalıdır. Aşıda zamanlama önemlidir. 
Türkiye'de ve dünyada küresel ısınma ve mevsim değişiklikleri sebebiyle aşı mevsimi sonbahar aylarında başlayıp kış ayları sonuna kadar yapılabilmektedir. Doğru zaman, gribe yakalanmadan aşının yapılmasıdır" dedi. 


4. ECKON KONGRESİ BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 


4. ECKON Uluslararası Eczacılık Kongresi 13-15 Ekim tarihleri arasında Pot Hotel Barbaros İstanbul'da yapıldı. “Mesleğimizin geleceğine ve kariyerimize yön vermek için toplanıyoruz" sloganı ile başlayan kongreye 
21 üniversiteden 10 ilden 260 öğrenci 
katıldı. 3 gün süren kongrede toplamda 18 oturum gerçekleştirildi. 


Kongrenin açılış konuşmasını IUP-SAint Başkanı Özgün Özyiğit yaptı. 
Özyiğit, "Öncelikle, bize her konuda yardımcı olan Prof. Dr. Afife Mat hocama, fakülte temsilcilerimize, fazlasıyla yardım eden sevgili arkadaşıma, ekibime ve tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu kongre ile 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yeni projelerin ve yeni dostlukların temellerinin atılacağına inanıyorum" dedi. Özyiğit daha sonra konuşmasını yapmak üzere TUPSAint Danışmanı ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Afife Mat'ı kürsüye davet etti. Afife Mat, katılımcılara hoşgeldiniz diyerek konuşmasına başladı. Mat, "Eczacılık Fakültesine 

her ne şekilde gelmiş olursanız olun. 
Önemli olan bundan sonra mesleğinizi sevmek ve severek yapmak. Mesleğinizin ne olduğunu sadece derslerle yetinmeyip araştırmanız gerek. Eczacılık çok güzel bir meslek. Sizlere çok yönlü düşünmeyi, sorun çözmeyi öğretiyor. 
Tekrar üniversite sınavına girsem yeniden eczacılık fakültesini seçerdim. 


Eczacılığın tek çalışma alanı eczane değil bu kongrenin amacı da aslında bu. Size farklı alanları göstermek. Çok farklı alanlara yönelebilirsiniz" şeklinde konuştu. 3 günlü yoğun bir kongrenin ardından son gün yapılan Eczacılık Tarihi Koleksiyonunun Gezisi" ile kongre sona erdi. 
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KLİNİK ECZACILIK 


Ecz. Emine Karataş Koçberber ekaratas(omedipol.edu.tr 


ROTAVİRÜS İSHALLERİ 


Dünya da her yıl 5-10 milyon çocuk ishal nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Çocukluk çağında geçirilen ishaller gelişen ilaç tedavilerine rağmen hala tehlikeli bir hastalık olmaya devam etmektedir. İshal birçok etken nedeni ile gelişebilmektedir. 


Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukluk çağında görülen ishallerin 9675-90'ı virüs kaynaklı, yaklaşık 9610-20'si bakteriyel ve 965 kadarı ise parazit kaynaklı olduğu görülmüştür. 
Çocukluk çağında en çok ishalle neden olan virüslerin ise Rotavirüs, norovirüs ve adenovirüs olduğu görülmüştür" Ülkemizde ise rotavirüs kaynaklı ishal sıklığı 96016.6 olarak bulunmuştur. 


Çocukluk çağında 

çok sık görülüyor 

Rotavirüs çocukluk çağında geçirilen şiddetli ishal vakaları arasında en 

sık görülen patojendir. Genelde hastane yatışla sonuçlanan ağır rotavirüs vakaları 6 ay ve 2 yaş arasındaki immün yetmezliği olan ya da immünsüpresan tedavi alan çocuklarda görülmektedir. Fekaloral yol ile bulaşması nedeni ile özellikle kreşlerde hızla bir çocuktan diğer çocuğa geçebilmektedir. 
Enfeksiyonun inkübasyon süresi 

48 saatin altında olması nedeniyle 
hızlı bir şekilde diğer çocuklarda da hastalığın görülmesine yol açabilir. 
Bu nedenle ishal olan çocuğun okula ya da kreşe gönderilmemesi diğer 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çocuklara enfeksiyonun bulaşmasını önlemek açısından önemlidir. 
Enfeksiyon genellikle aralık ve nisan ayları arasında en fazla görülür. Çok sulu bir ishalle neden olduğu için hastada sıvı ve elektrolit kayıplarına yol açarak hastanın hayatını tehdit eden şiddetli vakalara yol açabilir. 

Bu nedenle kaybedilen sıvının ve elektrolitlerin takviyesi çok önemlidir. 
Kaybedilen sıvı ve elektrolit kayıplarının yerine konulması için Oral Rehidratasyon Solüsyonları (ORS) kullanılmaktadır. 

Bu solüsyonların içeriğinde sodyum, glukoz, potasyum, klor ve sitrat bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ilaca erişimin çok iyi olmadığı ve ishal nedeni ile kayıpların çok olduğu Afrika ülkelerinde de kolaylıkla uygulanabilmesi adına evde ORS hazırlamak için formülasyonlar geliştirmiştir. En çok önerilen formül: 


1litre kaynatılmış ve soğutulmuş suyun içerisine 2 yemek kaşığı 
toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 


çay kaşığı karbonat ekleyip, solüsyonu iyice karıştırılarak hazırlanan formüldür. 


w Mu 


Hazırlanan solüsyonun 1 gün içerisinde tüketilmesi önerilmiştir. 
Ancak anneler bu formülasyonu hazırlarken sıklıkla hata yapmaktadır. 
Yanlış kaşıkların kullanılması, kaşıklar arası ölçek farkları, tam dolu kaşık mı koymalı yoksa silme kaşık mı koymalı gibi sorular nedeni ile aslında her anne kendine özgü bir formülasyon hazırlamaktadır. 
Yapılan çalışmalarda annelerin hazırladıkları solüsyonlar arasında çok farklılıklar olduğu ve annelerin evde ORS hazırlama konusundaki bilgi düzeylerinin az olduğu bulunmuştur? Şekerin solüsyona fazla konulmasının osmotik diyare yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle eczaneye erişimin olduğu yerlerde hazır formülasyonların eczaneden alınıp sulandırılarak 


hazırlanması daha uygun bir tedavi için önemlidir. 
Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Nütrisyon Derneği'nin (ESPGHAN) Kanıta Dayalı Pediatrik Gastroenterit yönetim kılavuzuna göre artık rotavirüs ishallerinde osmoloritesi azaltılmış ORS kullanılmasının ishalin şiddetini, kusmayı ve IV tedavi gereksinimini azalttığı bulunmuştur? 


Anne sütü ve çinko 

kullanımı çok önemli 

Rotavirüs ishal geçiren bebekte emzirmenin sıklaştırılması anne sütünden geçecek olan immunglobulinler sayesinde bebeğin iyileşmesine katkı sağlar. Bu nedenle annelere enfeksiyon sırasında anne sütünün önemi konusunda bilgi verilmelidir. 


Dünya Sağlık Örgütü rotavirüs kaynaklı ishallerde tedavinin olmazsa olmazı olarak sıvı replasmanı ve çinko kullanımını önermektedir”. İshal süresince çinko kullanımının hastalığın şiddetini ve süresini azalttığı bulunmuştur. Probiyotik kullanımı ise ishal süresini kısaltmaktadır ancak hastaneye yatışları azalttığını gösteren datalar kısıtlıdır? 


Aşılama konusunda bilgi aktarmalıyız Rotavirüs enfeksiyonlarından korunmak için aşılanma çok önemlidir. Eczacılar olarak ebeveynleri rotavirüs aşısı hakkında bilgilendirmeliyiz. Birçok hasta aşılanma tarihlerini kaçırdıkları için aşılama yaptıramamaktadır. İlk doz aşı uygulamasına 6. 
haftadan sonra başlanabilir ancak 15. haftadan sonra ilk doz aşılama yapılması önerilmez. Genellikle 2. 

ay ve 4. aylar olmak üzere iki doz aşı yapılmaktadır. 
Aşının oral aşı olması ve diğer aşılarla aynı 

zamanda uygulanabiliyor olması hastaya kolaylık sağlamaktadır. Piyasada 2 farklı rotavirüs aşısı bulunmaktadır. Aşılardan birisi zayıflatılmış insan rotavirüsü içerir, 2 doz aşılanma ile koruyuculuk sağlanır. Diğer aşı ise sığır reassortant aşıdır. Korunma sağlamak için 3 doz aşılama yapmak gereklidir. Çocuk aşılanmaya hangi aşı ile başladıysa aynı aşı ile devam etmesi önerilir. Eğer hasta hangi aşıyı olduğunu bilmiyorsa mutlaka aşılama 3 doza tamamlanmalıdır. 
Her iki aşılama arasında minimum 4 hafta ara vermek gereklidir. Ülkemizde rotavirüs aşısı geri ödeme kapsamında alınmamıştır ancak 81 ülke rotavirüs aşısını ulusal aşılama kapsamına almıştır. Maalesef aşının maliyetinin yüksek olması ebeveynleri düşündürmektedir. Eczacılar olarak aşılanmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmak bizim en önemli koruyucu eczacılık görevlerimizden birisidir. 


Kaynaklar: 

1. Evidence-Based Care Guideline Prevention and Management 
of Acute Gastroenteritis (AGE) In children aged 2 months to 18 
years, 2011. 

2. Scand J Infect Dis 37 269-75, 2005. 

3.JPediatı (Rio J). Nov-Dec;77(6):481-6, 2001. 

4. Evidence-Based Guidelines for The Management of Acute Gastroenteritis in Children, 2014. 

5. http://www.who.int/immunization/topics/1otavirus/en/ 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BİLİŞİM ECZACILIĞI 


Erdi Ergene 
Bilgisayar Mühendisi 


Trelloyu mobil uygulama veya web sitesi aracılığıyla kullanabiliriz. Trellonun en önemli avantajlarından biri de tamamen ücretsiz bir platform olmasıdır. 


Trello üç temel yapı üzerinden çalışma sağlayan bir proje yönetim aracıdır. Bu yapılardan ilki olan panolar aslında bizim için projeler anlamına geliyor. Trello uygulamasıyla istedigimiz kadar pano oluşturabilmek mümrkün. Bir eczacı gözünden örneklemek gerekirse , kişisel gelişim , eczanem , özel işlerim , sosyal aktiviteler gibi çeşitli panolar oluşturabilir. 

Panoların içinde o panoya ait listeler oluşturabilir? Yapılmış olanlar , yapılacaklar ve yapılması hedeflenenler şeklinde üç örnek liste oluşturabilir , böylece eczanem adlı projenizi daha küçük yapılara bölerek daha iyi bir 

iş yönetimi sağlayabilirsiniz. Listeler 


üzerinde işler yani trello literatürüyle kartlar bulunur. Bu işler listeler arasında sürükle bırak mantığıyla yer değişebilir. 
Yani yapılmış olan bir işi yapılacaklar listesinden yapılmış olanlar listesine taşıyabilirsiniz. 


Eklenen kartlar yani işler sayesinde 

yapılması gerekenler listelenebilir ve iş akışında büyük kolaylıklar sağlanır. 
Kart yapısı özelleştirilebilir şekilde tasarlanmıştır?. 
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Trello ülkemizde yaygın olarak kullanılmakta olan bir proje yönetim aracıdır. Yaptığımız, yapacağımız veya hedef olarak koyduğumuz işleri bir arada görmemizi sağlar . 


Fotoğraf 2 


* Kartlara görevli atanabilir. Bu sayede birden fazla kişi aynı projede yer alabilir. Farklı görevleri yerine getirebilirler. 

* Kartlara görsel öğeler eklenebilir. Böylece görevler detaylandırılmış olur. 

» Kartlara deadline verilebilir. 
Böylece çalışana bildirim gönderilerek işi zamanında teslim etmesi için teşvik edilmiş olur. 

* Görevler içinde önem sıralaması yaparak çalışanın işlem sırasını bilmesini sağlar. 

»* Görevler altında yorum yaparak yapılan iş hakkında fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. 


g Eozami Dergisinde haken girisi 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yg Sesyal Medya Hap Gelişimi 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Bağırsağın dengesini 


Bu gıda takviyesi probiyotik mikroorganizma içerir. 
Probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. 

1. Guandalini 5. Probiotics for Prevention and Treatment... J Clin Gastroenterol 2011;45(3):5149-5153. 
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"TÜRKİYE PEK ÇOK İLAÇ DEVİNİN 


YÖNETİM ÜSSÜ OLABİLİR” 


Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) tarafından yılda bir defa EFPIA ve PRRMA ile birlikte düzenlenen yüksek düzeyli stratejik toplantı PharmaVision Turkey, bu sene önemli isimlerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. 


AİFD'nin çatı kuruluşu Avrupa İlaç Sanayii ve Dernekleri Federasyonu (EFPIA) ve dünyada söz sahibi Amerika sektör kuruluşu PRRMA'dan üst düzey temsilcilerin de katıldığı toplantıda Türkiye vatandaşlarının yenilikçi ilaçlara erişim süresi, Türkiye'nin küresel rekabette söz sahibi olması için yapması gereken, Ar-Ge ve klinik araştırmalar konusundaki gelişmeler gibi önemli konular masaya yatırıldı. 


Temel hedefimiz araştırma, yenilikçilik ve inovasyondur AİFD'in ve üyelerinin varlık sebebinin, Türk toplumunun bu ilaçlara en erken şekilde erişimi için çalışmak olduğunu belirten AİFD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Hüsemoğlu toplantıda: “Temel hedefimiz araştırma, yenilikçilik ve inovasyondur. Bu hedeflerimizi ise üç farklı öncelik alanımıza göre şekillendiriyoruz: Birinci önceliğimiz yenilikçiliğe erişim, ikinci önceliğimiz sağlığın ve ilacın finansmanı, üçüncü önceliğimiz ise Türkiye'nin ilaçta global rekabetçiligidir. Yenilikçi ilaçlar insanın yaşamına hem süre olarak hem de kalite olarak değer katan ilaçlardır. Dünyada Ar-Ge faaliyetleri giderek daha karmaşık ve zorlu hastalıklara odaklanıyor. Türkiye'nin ise çok organize ve iyi bir sağlık sistemi var. AİFD üyesi şirketler olarak yenilikçi ilaçların bu sistem içinde daha fazla yer bulabileceğine inanıyoruz. 
Türkiye nüfusunun nerdeyse tamamı sosyal güvenlik şemsiyesi altında ve vatandaş olmayanlara da sağlık hizmeti sunan cömertlikte bir sistemimiz var. 
Dünyada benzer ülkelere örnek olabilecek nitelikteki sağlıktadönüşüm programımızın ikinci fazında, özellikle yenilikçi ilacın sistemde yer bulması açısından sağlık finansmanının yeniden değerlendirilmesinin faydalı 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olacağını düşünüyor, yenilikçi ilaçlara daha 

fazla kaynak ayrılabileceğine inanıyoruz. Üçüncü önceliğimiz olan global rekabetçilik konusunda ise hükümetimizle aynı vizyonu paylaşıyor ve AİFD üye şirketlerinin her yıl yaptığı 
160 milyar doların üzerindeki Ar-Ge yatırımıyla, bu vizyonu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. 


Sektördeki istihdamın 9033'ünü AİFD üyesi şirketler sağlıyor Türkiye ve dünya ilaç sektöründeki son gelişmelerin ele alınarak bir yol haritası belirlenen bu toplantıda AİFD'nin ve üye şirketlerinin Türkiye ilaç sektörüne yönelik katkıları vurgulandı. Bu katkılar rakamsal değerlerle şöyle özetlendi: AİFD üye şirketleri son 15 yılda Türkiye'de yerli üretime yönelik toplam 2,5 milyar dolarlık yatırım yaptı. Türkiye'deki ilaç sektöründeki toplam istihdamın 9633'ünün AİFD üyesi şirketler tarafından sağlandığı vurgulandı. 


Değişim vazgeçilmez 

Küresel rekabetçiliği yakalayabilmek için sanayide yapısal dönüşüm ve niteliksel değişimin vazgeçilmez oldu-Şunun altını çizen Hüsemoğlu, “Bugün, düşük katma değerli ürünler ile yerel Pazar ihtiyacını karşılamaya odaklı mevcut yapının desteklenmesinden ziyade, küresel pazarları hedefleyen katma değeri yüksek ürünlere odaklı ve ilaç Ar-Ge ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan bir dönüşüme ihtiyaç vardır. 
Ülkemizin 2023 vizyonu ile ortaya koyduğu hedeflere ulaşması, şeffaf, küresel anlamda rekabetçi, sürdürülebilir çözüm önerileri ile mümkün olacaktır. 


Türkiye coğrafi konumu sayesinde birçok şirketin yönetim üssü haline gelebilir. Gelişmiş sağlık sistemi ve eğitimli ve genç nüfusuyla dünyadaki yıllık 160 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımlarını çekebilir." dedi. 


İleri teknoloji tıbbi ürünleri üretebilmeliyiz 

Hüsemoğlu şöyle devam etti: “Türkiye'nin güçlü bir ilaç sektörüne sahip olması, bu tür ileri teknoloji ilaç ürünlerini üretebilmesi ve küresel anlamda rekabetçi olabilmesinden geçmektedir. 
Uzun beklemelerden sonra geçen yıl yasalaşan Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması Kanunu, kısa adıyla patent yasası ile ülkemiz büyük oranda AB müktesebatı ile uyumlu, modem 

bir fikri mülkiyet koruma kanununa sonunda kavuşmuştur. Ayrıca, Türkiye'nin ilaç otoritesi olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) uzun uğraşlardan sonra PIC/S diye bildiğimiz, Farmasötik Denetim İşbirliği Konvansiyonuna tam üye olarak kabulü bu noktada çok büyük önem taşımaktadır. I Ocak 2018 itibariyle Türkiye, 

bir anlamda ilacın şampiyonlar ligi diyebileceğimiz bu önemli uluslararası platforma üye olmuştur ve bu, Türkiye ilaç sektörünün dünyaya açılması adına son derece stratejik bir adımdır" 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Eczacı Ne 
Diyor? 


Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

1998 yılında İÜ. Eczacılık fakültesinden 
mezun oldum. Fakülteden mezun olur olmaz ilaç sektöründe tıbbı tanıtım sorumlusu olarak işe başladım. Saha tecrübesinin ardından, Koç Üniversitesi'nde iki yıl tam zamanlı MBA programını tamamladım. MBA Programında stajyer olarak başladığım uluslararası bir ilaç firmasında, toplam sekiz yıl çalıştım. 2010 yılında kurumsal hayattan ayrıldım ve eğitim projelerinde görev almamın yanı sıra, İstanbul'da serbest eczacılık da yapıyorum. Şu anda eczacılara yönelik bir eğitim programının hazırlığını tamamlamak üzereyiz. Kısaca eczacılık hizmetini nasıl “aşk markası" haline getirebileceğimizi ve danışanlarımız, hastalarımızla nasıl güçlü duygusal bağlar yaratabileceğimizi konuşacağımız bir program olacak. 


Eczacılığın mevcut durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Eczacılığı sadece eczane eczacılığı olarak değerlendirmeyebiliriz. İlaç endüstrisinden gelen biri olarak, sanayide çalışan eczacı sayısının, yıllar içinde artmış olsa da, halen çok az olduğunu belirtmeliyim. Eczacılar ilaç endüstrisinde farklı alanlarda (pazarlama, satış, klinik araştırmalar, pazar erişim, ruhsatlandırma) görev alabilirler. Benzer durum hastanelerde klinik eczacıların olmayışı, üniversitelerde kadro sıkıntısı ve elbette eczane eczacıları için de eczacılık fakültelerinin sayısının 44'e ulaşması, mevcut durumdaki en temel sorunlarımızdandır. 


Mesleğin en önemli sorunları nelerdir? 

Bildiğiniz üzere, 2004 yılında “Sağlıkta Dönüşüm” projesi ile birlikte ilaç harcaması üç katına çıktı ve bütçe açık verdi. 
2009 yılından sonraki tüm uygulamalar 


Danışman Rolümüze 
Gereken Değer Verilmeli 


referans fiyat, eşdeğer bant, muayene ücretleri, devamlı değişen SUT, kamu kurum iskontolarının düşürülmesi 

ile tabii ki ilaç fiyatlarının azalması ile birlikte biz eczacıların ekonomileri zora girdi. Şuan geldiğimiz noktada, eczacıların sürekli artan giderlerine karşın azalan gelir ile baş etmek durumunda kaldığını söyleyebiliriz. 


Eczacıların geleceğe güvenle bakması için neler yapılmalı? 
Geleceğe güvenle bakabilmek için bizim etki alanımızda olan, değiştirebileceğimiz konular var. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geleceğin eczacısı tanımını 
8 ana kriterle belirledi. 


1. Karar vericidir 
2.Liderdir 

3.Yaşam boyu öğrencidir 4.Eğiticidir 


5.Danışmandır 
6.İletişim kurucudur 
7.Hizmet sağlayıcıdır 8.Yöneticidir. 


Biraz da çuvaldızı kendimize batırmalıyız inancındayım. Eczacı olarak verdiğimiz hizmeti değerlendirmek açısından kritik bazı sorular olduğunu düşünüyorum. 

“Eczane hizmetiniz her seferinde iyi performans gösteriyor mu? 

* Hastalarınız, danışanlarınız eczanenizi yakın arkadaşlarına tavsiye ediyorlarmı? 

- Eczaneniz, içeri giren kişilerde nasıl bir duygu bırakıyor? 

- Eczanenizde herhangi bir sorun yaşanırsa, müşterileriniz bu sorunun hızlıca düzeltileceğine inanıyorlar mı? 

Bu soruların cevabı bizdedir. Elbette sağlık politikasına yön verenlerin de geleceğe güvenle bakmamızda rolü çok büyüktür. Bizler için ilaç çok önemlidir 


Cemre Eczanesi / Tuzla 
Ecz. Sena Tuğcu Acar 
“Eczacı Ne Diyor" köşemizin konuğu olan Ecz. Sena Tuğcu Acar, "Eczane eczacıları sadece ilaç tedarik eden bir veznedar olarak değil, kamu sağlığında danışmanlık hizmetimize ve özellikle kronik hastalıkların yönetimindeki rolü ile tanınmalı ve değer görmelidir" diyor. 


ve olmaya devam edecektir. Ek olarak, dinamikleri çok farklı ilaç dışı kategori gibi bir sorumluluk alanımız daha var. 
Bu kategoriler doğal destekler, anne-bebek, ağız-diş, dermokozmetik, medikal ürünler, cinsel sağlık, sporcu ürünleri şeklinde özetleyebiliriz. Tıbbi okur yazarlığın düşük bir seviyede olduğu ülkemizde bu saydığım kategorilerde danışmanlık çok kritiktir. İlaç ve ilaç dışı kategorinin ortak kesişim noktası ve biz eczacılar için rekabetçi avantajımız eczacı danışmanlığımızdır. Esas olan danışmanlık görevimizi yerine getirebilmemiz için de üzerimizdeki bürokrasinin azaltılmasını istiyoruz. Bu sayede hastalarımıza, müşterilerimize danışmanlık yapabiliriz. “İnternetten satılan ilaçların 9050'sinin sahte olduğunu ve bu yüzden dünyada her yıl I milyondan fazla insanın sağlığını kaybettiğini biliyoruz. Sağlık Bakanlığı hem halkımızın sağlığı, hem de tasarruf tedbirleri açısından internet satışına izin vermemelidir. 
Benzer durum çeşitli mağazalardan veya aktarlardan rahatlıkla temin edilebilen bitki kökenli ürünler için de 

söz konusudur. İçerdikleri maddeler, bunların miktarı ve etkileri net olarak belli değildir. Ayrıca birlikte kullanıldıkları ilaçlarla da sık olarak etkileşime girebilmekte ve ciddi yan tesirlere veya kullanılan ilacın etkisinin aşırı artmasına ya da ortadan kalkmasına yol açabilmektedir. Bitkisel veya kimyasal her türlü ilacın sadece eczanede bizlerin danışmanlığında alınıp kullanılmasını istiyoruz. 


Özetle, devlet politikalarında eczane eczacılığı sadece ilaç tedariki yapan veya veznedar rolü üstlenen bir nokta olarak görülmemeli ve kamu sağlığında danışmanlık hizmetimize ve özellikle kronik hastalıkların yönetiminde rolümüze, gereken değer verilmelidir. 
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MUSTELA, "ÇOK HASSAS CİLTLER" SERİSİ LANSMANI'NI GERÇEKLEŞTİRDİ 


Mustela, yeni baba olan oyuncu Bülent Şakrak'ın da konuşmacı olarak katıldığı lansman toplantısı ile avokado ve şizandra meyvesi içeren 9098 doğal kökenli içeriğe sahip “Çok Hassas Ciltler” ürün serisini tanıttı. 


Mustela, 10 Ekim'de Nişantaşı Nopa'da Yaprak Yapsan'ın moderatörlüğünde düzenlenen lansman toplantısı ile yeni Çok Hassas Ciltler serisini tanıttı. 
Toplantı Mustela Pazarlama Direktörü Gamze Turan'ın konuşması ile başladı. 
Gamze Turan; Yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerin de cilt özellikleri ve 

bu ciltlerin ihtiyaçları birbirinden farklı. Mustela markası bugüne kadar bebekler ve çocuklar için normal, kuru ve çok kuru ciltlere özel banyo ve bakım ürünleri sunuyordu. Bugünden itibaren ise 4. cilt tipi serisi olarak çok hassas ciltler serisini tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Soğuk hava, rüzgâr, yünlü kıyafetler ve babasının sakalı gibi günlük stres faktörlerine karşı kolayca kızararak veya kaşınarak tepki gösteren çok hassas cilde sahip bebekler için geliştirilen yeni serimiz, 
9098 doğal kökenli içeriklere sahip 

ve içerisinde cildi nemlendirmeye yardımcı avokado ve çok hassas cildi 


rahatlatmaya yardımcı olan şizandra meyvesi bulunuyor. Bugün burada henüz bebeğini yeni kucağına alan 

ve bebeği de çok hassas cilde sahip Bülent Şakrak'ı konuk etmekten dolayı da mutluyuz! dedi. 


Lansman toplantısına konuşmacı olarak katılan taze baba Bülent Şakrak da baba sakalının ve dış etkenlerin oğlu Okan Ali'nin çok hassas cildinde oluşturduğu etkilerden ve bu konudaki deneyimlerinden bahsetti. 


PFİZER BİNASI PEMBE RENKLE IŞIKLANDIRILDI 


Pfizer Türkiye Onkoloji Medikal Lideri Egemen Özbilgili şunları söyledi: “Pfizer Onkoloji olarak 

temel amacımız yüksek kalitede bilimsel araştırmalarla, geliştirme ve ürün döngüsündeki liderliğimizle, transformatif ve farklılaşmış meme kanseri tedavi seçenekleriyle hastaların yaşamlarında anlamlı değişiklikler sağlamaktır. Son olarak, hormon reseptör pozitif HER2 negatif ileri evre (metastatik) meme kanserine yönelik tedavilerimizi kısa vadede ülkemizdeki hastaların kullanımına sunabilmeyi hedefliyoruz. Bir yandan 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meme kanseri hakkında birçok bilinçlendirme kampanyası yapılıyor güç katarken, diğer yandan çeşitli fakat ileri evre meme kanseri pek kampanyalarla hastalara ve hasta konuşulmuyor. "Erken tanı hayat yakınlarına destek olmaya ve toplumsal ( kurtarır" diyoruz, bu doğru ancak şunu farkındalığı artırmak için çalışmaya da bilmeliyiz ki ileri evrede uygulanan devam ediyoruz. Geçtiğimiz on yılda doğru tedavi, yaşamları değiştirebilir." 
meme kanseri hakkındaki bilgilerimizde anlamlı bir ilerleme kaydedilmiş olsa da, dünya genelinde ileri evre meme kanseri konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunduğu kesin. 
Günümüzde erken evre 


yeni geliştirdiğimiz tedavilerle meme kanserine karşı yürütülen mücadeleye 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ARTRİT HASTALARININ HAYATI BELGESEL OLDU 


UCB Pharma'nın koşulsuz katkılarıyla hazırlanan, 12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında farkındalık yaratmayı amaçlayan "Bi'çaresizlikten Bi'çareye, hayata sarılmak" adlı 


belgeselin gösterimi yapıldı. 


Artrit hastalıkları arasında en sık görülen bu iki hastalık için tıp ve sanat dünyası bir araya geldi. Özellikle geç teşhis nedeniyle birçok kişinin hayatını cehenneme çeviren, eklemlerde kalıcı sakatlıklara neden olan 

bu hastalıklara dikkat çekmek, erken teşhis konusunda bilgilendirmek ve doğru bilgi ve tedavi kaynaklarını paylaşmak amacıyla çarpıcı bir belgesel projesine imza atıldı. UCB Pharma'nın koşulsuz katkılarıyla hazırlanan"Bi'çaresizlikten Bi'çareye, hayata sarılmak” belgeseli RA ve AS hastalarının hayat hikayelerini gözler önüne seriyor. 


Usta belgesel yönetmeni ve yapımcısı Nebil Özgentürk'ün objektifinden ekrana yansıyan belgeselin senaryosu ise Nebil Özgentürk ve Romatoloji 

ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 
Süleyman Özbek tarafından hazırlandı. Proje hakkında konuşan Prof. 


Dr. Süleyman Özbek, "Belgeselimiz RA ve AS hastalıklarının 1970'li yıllardan günümüze kadar hem teşhis hem 

de tedavileri açısından değişime bir hastanın tuttuğu günlükten yola çıkarak ışık tutuyor. Bu belgesel kaynağı açısından da hem ülkemiz hem de dünya için başka bir örneği olmayan çalışmadır, bir ilktir. “ dedi. 


Sabahları şiddetli bel ağrısı, belirti olabilir 

Her ağrıya sıradan bir ağrı deyip geçilmemesi, potansiyel hastalar için erken teşhis ile nelerin değiştirilebileceğini göstermek istedikleri için bu belgesel projesine imza attıklarını söyleyen Prof. Dr. Süleyman Özbek sözlerine şöyle devam etti: “Belgeselde gerçek hayat öykülerini anlatan hastaların hastalıkla geçen yıllarını bazen hüzünleama sonunda sevinç ve mutlulukla izledim. Teşhiste gecikme ve yetersiz 


tedavi gibi nedenlerden yaşadıkları tüm sıkıntılara, zorluklara birebir tanık oldum" dedi. Belgeselin yönetmeni usta isim Nebil Özgentürk de proje hakkında duygu ve düşüncelerini paylaştı. Çekimler boyunca hastaların gerçek hayat hikayelerine tanık olmanın kendisini duygulandırdığını söyleyen Özgentürk, bu gibi projelerin hastaları erken teşhis, doğru bilgi ve tedavi açısından yönlendirmek adına büyük önem taşıdığını belirtti. 


3 KADINDAN 1'İNDE OSTEOPOROZA 


BAĞLI KIRIK GÖRÜLÜYOR 


Uluslararası Osteoporoz Vakfı'nın paylaşımlarına göre tüm dünyada her üç saniyede bir, osteoporoza bağlı bir kırık oluşuyor ve 50 yaşından sonra her üç kadından biri ve her beş erkekten biri osteoporoza bağlı kırık yaşıyor. 


Ostoporoz engellenebilir ve doğru ilaçlarla tedavi edilebilir 

Lilly İlaç Medikal Direktörü Dr. Levent Alev, kemik erimesi olarak da bilinen osteoporozun tüm dünyada 200 milyondan fazla kişiyi etkilediğini ve 2002 
yılından bu yana Lilly olarak osteoporoz hastalarına daha iyi bir yaşam sunmak için çalıştıklarını belirtti. Dr. Alev 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sözlerine şöyle devam etti: “Osteoporoz nedeniyle oluşan kemik kaybı kırık yaşanana kadar fark edilmez, bu sessiz hastalık sonucu oluşan kırıklar şiddetli ağrıya neden olur, bağımsız yaşamın sınırlanması ve kalıcı sakatlıklarla sonuçlanabilir. Bu durumu engellemek için medikal tedavi uygulanmalı ve kemik sağlığına uygun bir yaşam biçimi desteklenmelidir. Lilly İlaç olarak önemli bir halk sağlığı sorunu olan osteoporozun daha iyi tedavi edilmesi ve hastalar üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması için klinik araştırma çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bunun yanı sıra, her hasta- 


lıkta olduğu gibi osteoporozda da erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. 
Günümüzde, 50 yaşında osteoporoz tanısı konmuş bir kişi erken tanı, kemiğe dost yaşam tarzı ve uygun ilaç tedavileriyle kırıksız bir yaşam sürebilir. 
Bu nedenle osteoporoza karşı farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalarımızı da aynı hızla sürdürüyoruz. “Kırılmak İstemiyorum” filmimiz, bu çalışmaların önemli bir parçası ve bu film aracılığıyla hastalığa karşı farkındalık düzeyinin artmasına katkıda bulunduğumuz için mutluyuz. Bu filmin daha fazla kişiye ulaşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
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BEBEKLERİN DOĞAL BAKIMI 
INCA İLE BAŞLIYOR 


INCIA'nın yeni anne ve bebek bakım serisi, bebeğinin ve kendisinin cilt bakımı için yüzde 100 doğal, sağlıklı ve güvenilir olanı kullanmak isteyen annelere hitap ediyor. 


INCIA, anne bebek bakım serisini düzenlediği bir basın toplantısı ile tanıttı. 
INCIA dünyasında yer alan tüm ürünler, BioArge Laboratuvarları'nda test edilerek, doğallığı onaylanan birbirinden değerli yağlar, bitki özleri ve çeşitli hammaddelerden hazırlanıyor. Yüzde 
100 doğal, katkısız ve flora dostu olan 
bu ürünler, ciltte yer alan yararlı bakterilere zarar vermiyor ve cildin doğal dengesini koruyarak çevresel şartların sebep olabileceği olumsuzluklara karşı koruma sağlıyor. 


Evde üretimin bir adım ötesi 

Anne bebek bakım serisinin tanıtıldığı toplantıda Glohe Grup'un kuruluş hikayesini anlatan Glohe Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Şahin, “Torunumun alerjisi nedeniyle yıllarca doğal şampuan aradım ve ne yazık 

ki 96100 doğal ürünü hiç bulamadım. 
Bu nedenle kendim üretmeye karar verdim. Üç yıl süren AR-GE çalışmaları sonunda tamamen doğal ürüne ulaştık. Glohe Grup'u kurduk ve INCIA markasını sizi ve doğayı korumak için ortaya çıkardık." dedi. 

Hem dünya genelinde hem de Türkiye'de doğa ve çevreyi korumaya yönelik bilinç artıkça 96100 doğal ürünlere talebin arttığını aktaran Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Tüketiciler, yediği gıdalar ve evlerinde kullandıkları ürünler dahil, daha sağlıklı ve daha güvenli seçenekler arıyor. Yaptığımız odak grup çalışmaları da bize bunu gösterdi; tüketiciler kullandıkları ürünlere güvenmek istiyor ve bu nedenle de geleneksel yolları tercih ediyor. Biz de Glohe Grup olarak evde üretimi bir adım öteye taşıdık ve daha güvenilir ve doğal üretim yapmaya başladık.” 


“Hepimiz doğaya dönüyoruz" Düzenlenen toplantıda insanların 
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200 bin yıldır doğadan 
geldiğini, doğada yaşayıp, doğaya döndüğünü belirten 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Mamur ise "Yaşamımızı destekleyen bitkiler ve hayvanlar da doğadan gelip doğaya dönüyor. 
Milyonlarca yıl tüm canlılar, bütünün içinde birbirinin var olması için kendi görevini || yerine getirmiş. Oysa son 
200 yıldır sanayileşme ve 
şehirleşmenin uzantısında bu bütüne dahil olmayan, insan yapımı bazı maddeler üretilmiş 


ve sağlık ürünlerinde bile yer alması te- 


zatlık oluşturmuştur. Doktor yeminin- de bulunan ilk kural olan 'Primum non nocere' yani Öncelikle zarar verme' bu şekilde bazen sarsılıyor. Bu nedenle tamamen doğadan gelen sağlık ürünleri, milyonlarca yıldır bütünsel döngünün devamına elbette katkı sağlayacak. En önemlisi de biz insanlar ve çevre için tasarlanmış yaşamı destekleyecek. İnsanın en hassas dönemi olan bebeklik çağında ise cilde sürülen ürünler hassasiyetle seçilmeli. Ürünlerin temelindeki maddeler ne kadar çok doğadan gelen madde, ne kadar az suni madde 


Dr. Gökhan Mamur 


INCIA Satış Müdürü Melih Bozdağ 


içerirse o kadar isabetli olacaktır. 
Erişkinler olarak yeni nesilleri koruma görevi bize verilmiştir, bu nedenle bu sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Tüm bebekler bizimdir" dedi. 
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Glohe Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Bekir Şahin 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www.beavitaturkiye.com 


Beavita'nın kalorisi sınırlanmış bir diyette diğer gıdalar ve düzenli yapılan egzersizle birlikte kullanılması amaçlanmıştır. 
Yeterli miktarda sıvı alımını sürdürmeniz ve talimatlarda belirtildiği şekilde uygulamanız önem taşımaktadır. 
**Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu'na bakınız. 

**Beavita, herhangi bir kilo kontrol programına başlamadan önce doktora danışmanızı tavsiye eder. 


SEKTÖRDEN 


E 


ECZACILIK VE İLAÇ DERNEĞİ (EİDER) TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ 


Eczacılık ve İlaç Derneği (EİDER) tarafından, Prof. Dr. Murat Kartal'ın kongre başkanlığını yürüttüğü; “Fitovizyon Doğal Yaşam ve Sağlık Urünleri - Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi” WOW Istanbul Hotel & Convention Center'da 15-17 Eylül 


2017'de gerçekleşti. 


Türkiye'de bu alanda, sağlık profesyonelleri ile sektörde hizmet veren firmaları buluşturarak bir ilki gerçekleştiren “Fitovizyon Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri - Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi" ile doğal ve bitkisel kaynaklı sağlık ürünlerine ilgi gösteren, sağlık alanındaki tüm paydaşları bir araya geldi. Fitovizyon'a katılım gösteren akademisyenler, uzman hekimler, eczacılar, diyetisyenler ve diğer sağlık profesyonelleri; bitkisel tıbbi tedavi ve ürünler konusunda (Fitoterapi, Aromaterapi, Doğal ve Bitkisel hammaddeler, besin destekleri, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri) tüm yönleriyle bilimsel bilgileri ele aldılar ve bir vizyon oluşturdu. Böylelikle kongre katılımcıları, hem bilimsel gerçek bilgiye ulaşırken hem de Ülkemiz piyasasında yer alan ürünleri yakından tanıma fırsatı buldu. 

Kongrede davetli konuşmacı sayısı 55, 


oturum başkanı sayısı 13 olurken, toplam 605 kişinin katılım gösterdi. 

15-17 Eylül 2017 tarihleri aralığında gerçekleşen Fitovizyon Kongresi'nde, in 
»* Türkiye ve Dünyada Fitoterapi 

* Fitoterapide Klinik Uygulamalar 

* Fitokozmetikler 

* Bitkisel Hammadde 

* Tıbbi Beslenme ve Detoks 

»* Apiterapi 

»* Aromaterapinin Temelleri ve Klinik Aromaterapi 

* Aromaterapide AR-GE 

* Pratik Aromaterapi 
* Aromaterapiye Temel Yaklaşım Uygulamalar 

* Aromaterapide Formüller 
Konu başlıklarının üzerinde oturumlar gerçekleşti. 
Eczacılık ve İlaç Derneği tarafından, 


Eylül 2018 tarihinde 2. Fitovizyon Kongresi yapılması planlanıyor. 


PHARMACTİVE İLAÇ, AVRUPA ÜLKELERİNE İHRACATA BAŞLADI 


Pharmactive İlaç son 2 yıldır çalışmalarını yürüttüğü ve kendi Ar-Ge'sinde geliştirdiği ilaçlarını AB üyesi 10 ülke sağlık otoritesinden ruhsatlandırma ve izin çalışmalarının tamamlanmasından sonra piyasalara sunuyor. Bu ülkeler arasında Avusturya, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Malta, Portekiz, İngiltere, Fransa ve Macaristan bulunuyor. 


Ürünler kasım ayında patent süresinin 


dolmasından sonra bu ülkelerde distribütörleri aracılığıyla ilk eşdeğer 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olarak piyasaya verilecek. Pharmactive İlaç ülkemize, Türk ürünlerinin Avrupa'daki doktor, eczacı ve hastalara ulaşıyor olmasının haklı gururunu yaşatacak. 


Pharmactive İlaç'ın tüm çalışanlarının katılımı ile ilk etap ürünlerinin yola çıkışını geçtiğimiz hafta düzenlenen bir tören ile kutladı. Türkiye ekonomisine yüksek teknoloji ürünler olan ilaç ihracatını arttırarak katkıda bulunma yolunda ilerleyen Pharmactive İlaç, 


eşdeğer ürünler ile kısa süre içerisinde ihracat pazarında yer alan ilk 5 yerli firmadan biri olmayı hedefliyor. 
Pharmactive, Avrupa'ya bir milyon kutu ilaç ile ilk ihracatını yaptı. 
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SİGARAYI BIRAKMAK, 
BOŞANMAK KADAR 
STRESLİ BİR SÜREÇ 


Pfizer'in Birleşik Krallık, Danimarka, İspanya, İsrail, Avusturya, Hollanda, Türkiye, Belçika ve İsviçre olmak üzere dokuz ülkede, 18 yaşını aşan yetişkinler üzerinde yürüttüğü araştırmaya her ülkeden 1.000 kişi katıldı. Araştırmadaki Türkiye sonuçlarına göre; bağımlıların çoğu sigarayı bırakmaya çalışmanın neredeyse boşanmak kadar stresli olduğunu düşünüyor! 


Dokuz ülkede toplam 9.000 kişinin katıldığı ve her katılımcıya yirmi farklı çoktan seçmeli sorunun sorulduğu araştırmada, hala sigara içenler ve eskiden sigara içmiş olanlar “sigara 


içen" kategorisinde değerlendirildi. Ha- 


yatında hiç sigara içmemiş olanlar ise “sigara içmeyenler" kategorisine alındı. 
E-posta yoluyla gerçekleşen araştırma sonuçlarına göre Türkiye'deki katılımcılar sigara bırakma sürecinde genel anlamda stresli. Katılımcıların 9684'ü ise kendini en azından “biraz stresli" olarak tanımlıyor. 


Sigara bağımlıları ise, sigara içmeyenle- 


re göre günlük hayatlarında en azından biraz stresli olmaya daha yatkın. 
Türkiye'deki sigara içen katılımcıların belirttiği en stresli olaylar sırasıyla şöyle: 

* Boşanmak (9673) 

» Sigarayı bırakmak (9667) 


Katılımcılar arasındaki sigara bağımlıla- 


rise sigarayı bırakmayı, boşanmaktan sonraki en stresli olay olarak nitelendiriyor. 


Sigarayı bırakırken sağlık uzmanlarından destek almak çok önemli! 
Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'deki katılımcılar arasındaki sigara bağımlılarının yaklaşık 4'te 3'ü, sigarayı bırakmak isteme nedenlerinin kendi sağlıklarını korumak olduğunu belirtiyor. Her10 sigara bağımlısının dokuzu 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hayatında en az bir kere sigarayı bırakmayı denemiş. 


Türkiye'deki katılımcılar arasındaki sigara bağımlılarının yarısı sigara bırakmanın tıbbi destek gerektiren bir konu olduğunu düşünüyor olsa da, şu anda sigarayı bırakmış olan eski bağımlıların yalnızca 968'i medikal destek almış. 
Diğer yarısı ise, sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak, etkinliği kanıtlanmış herhangi bir tedavinin olduğunu bilmiyor. 
Bu durum Türkiye'de, sigara bağımlılığı tedavisinin varlığı konusunda yeterli toplumsal farkındalığın olmadığını gösteriyor. Ancak bu noktada, sigara bırakma yardımı konusunda eğitim almış sağlık çalışanlarının, sigara bağımlılarına gereken desteği verebilecek donanıma sahip olduğunu hatırlatmak gerekir. Bilimselliği kanıtlanmış, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve uluslararası sağlık otoriteleri tarafından kabul edilen yöntemlerin, sigara bırakma yardımı eğitimi alan sağlık çalışanları tarafından uygulanmasıyla sigarayı bırakmak isteyenlerin başarı şansı artacaktır. 
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WEE BABY "KİND*#JUGEND 
FUARI"NA KATILDI 


Sağlıklı ve nitelikli ürünleriyle anneler ve bebeklerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Wee Baby, 14 -17 Eylül tarihlerinde Almanya'da düzenlenen “Kind-Jugend Fuarı”na katıldı. 
Türkiye'nin en çok tercih edilen markaları arasında yer alan Wee Baby, dünya çapında 


bilinen en prestijli anne bebek fuarında en yeni ürünleriyle yerini aldı. 


Gelişen teknoloji ve değişen trendlerle hızla büyüyen anne bebek sektörü, eylül ayında Almanya'da büyük bir buluşmayla bir araya geldi. Bebek ve 


çocuk ürünleri sektöründeki tüm yeni- 


liklerin yakından görüldüğü “Kind*Jugend Fuarı", dünya çapındaki önemli firmaları buluşturdu. Ürünleriyle Türkiye'deki yerini sağlamlaştıran ve dünya markası olma hedefiyle ilerleyen Wee Baby, fuarda 80 metrekarelik bir alanda 6 ayrı ürün kategorisinde hazırladığı ürün konseptiyle yer aldı. 
Yaklaşık 50 ülkeden bin 200'den 

fazla katılımcı ve dünyanın dört bir yanından 22 binden fazla ziyaretçi alan fuar, küresel ticaret için önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Anne bebek ürünlerinde 132'nin üzerinde ürün çeşidi ve Annelere Özel Ürünler, Beslenme Ürünleri, Emzikler, Yardımcı Ürünler, Bakım Ürünleri ve Oyun- 


caklardan oluşan 400'ün üzerinde ürünüyle Türkiye'nin en çok tercih edilen markalarından olan Wee Baby, bu platformda dünya markalarıyla bir araya gelerek ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladı. 

Wee Baby olarak Türkiye ve Ortadoğu bölgesinde en büyük üretici olduklarınıifade eden Wee Baby Genel Müdürü Burak Özbaşoğlu, özellikle Ortadoğu bölgesinde ürünlerine yoğun talep olduğunu ancak Avrupa ve diğer dünya ülkelerinde de güçlenmek istediklerini belirtti: "Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarları potansiyeli oldukça yüksek olan pazarlar. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok sektör firmasını bir araya getiren "Kind*Jugend Fuarı" bu nedenle bizim için çok önemli bir fırsat oldu. 
Kaliteli ve nitelikli ürünlerden oluşan kategorilerimizi tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa ve 


Ortadoğu ülkelerine olan ihracatımızı 
2 katına çıkarmak. Sektördeki tüm 
yenilik ve gelişmelerin yakından görüldüğü fuar, bu hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak.” 
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SİZİN GÖZÜNÜZDEN: PRESBİYOPİ VE ASTİGMATİZMADA EN GÜNCEL TEDAVİ 


Alcon'un Dünya Görme Günü'ne 

özel bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Sizin Gözünüzden: Presbiyopi ve Astigmatizmada En Güncel Cerrahi Tedavi Yaklaşımı" başlıklı bilgilendirme toplantısı 11 Ekim Çarşamba günü, Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılarla bu hastalıkların belirtileri, dünyada ve Türkiye'deki durumları ile ameliyat ve neler yapılması gerektiği hakkında bilgi paylaşıldı. 


55 yaş üzeri herkesin karşılaşabileceği, 
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yaşa bağlı yakını görememe sorunu olarak adlandırılan presbiyopi ve tedavi seçenekleri hakkındaki sunumuyla Dr. Yonca Akova; katılımcıları Presbiyopi'yle ilgili bilgilendirdi. Presbiyopi'nin ne olduğu, kimlerde görüldüğü ve tedavi imkanlarıyla ilgili konulara değinen Dr. Yonca Akova konuyla ilgili “Günümüzde presbiyopi için ile teknoloji tedavi seçenekleri 

ile kişiye özel tedaviler planlayabiliyoruz” dedi. 
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Ecz. Nihat Demirkol 


Ecz. Nihat Demirkol, elden satışları artırmak adına eczanelerimize 


gelen yabancı müşterilerimize doğru önerilerde bulunmanın önemini vurgularken, meslektaşlarına bu konuda yardımcı olacak İngilizce eczane içi diyalog önerileri sunuyor. 


İlaç kârlılığında yaşanan ciddi düşüşler, eczanelerde satılan ilaç 

dışı ürünlerin ve elden satışın önemini son yıllarda giderek artırdı ve eczaneler açısından göz ardı edilemeyecek bir gelir kalemi haline getirdi. Eczanemize gelen yabancı müşterilerimiz ise hem çoğu zaman sigortalarının bulunmaması hem de turist olmaları durumunda ilaç ve 

ilaç dışı ürün fiyatlarının ülkemizde kendi ülkelerine göre çok daha uygun olması nedeniyle eczanelerimizde yüklü miktarda alışveriş yapma ve eczane ekonomilerine ciddi katkılarda bulunma potansiyeline sahip. 

Bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve eczanelerinizdeki satış rakamlarını ciddi miktarda artırabilmek sizlerin elinde. Bu noktada, ikna edici bir satış konuşması (sales pitch) yapabilmeniz ve konuşmanızın ve verdiğiniz bilgilerin yabancı müşterileriniz tarafından güvenilir bulunması, 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onları alışveriş yapmaya ikna etme konusunda en belirleyici nokta olacaktır. Herhangi bir ilaç ya da ilaç dışı ürün tavsiyesi yaparken doğru ve bilimsel bilgiler vermeniz, güler yüzlü olmanız, kendinizden ve o ürünleri daha önce sizin tavsiyenizle kullanıp fayda gören müşterilerinizden örnekler vermeniz müşterilerinizde güven hissinin oluşmasını sağlayacak ve satın alma ihtimallerini ciddi oranda artıracaktır. Müşterilerinizin sorularına net, bilimsel ve samimi yanıtlar vermeniz onlarda güven hissinin oluşmasını sağlayacak, sizlerin sağlık profesyoneli imajını daha da güçlendirecektir. Eczanenize gelen müşterilere ürün satışı yaparken kullanabileceğiniz örnek eczane içi diyalogları aşağıda sizler için derledim. 
Bu cümleler üzerinde zaman ayırıp çalışmanız halinde, eczanenize gelen yabancı müşterileriniz üzerinde olumlu bir izlenim uyandırmanızın ve 


eczanenizin satışlarını artırmamanızın önünde artık hiçbir engel kalmayacağını umuyorum. 


DİYALOG1 

(E: Eczacı -| şteri) 

E: Hoşgeldiniz, size nasıl yardımcı olabilirim? 

E: Welcome, how may I help you? 


M:Tamlooking for a hair loss product. 


E: Özellikle tercih ettiğiniz bir marka var mı? 

EIsthereany brandin particular you are looking for? 


M: No, it doesn't matter which brand the productis as long asit is effective. 
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Eczacılar için 


Mesleki İngilizce 


E: Alın bölgenizde geriye doğru açılma ya da saç derinizin ön tarafında kellik olmadığından size Minoxan isimli ürünü kullanmanızı öneririm. 

E: Since you don't have a receding hairline or baldness at the front of the scalp, I would recommend using this product named Minoxan. 


M: Etkili bir ürün mü? 
M:is this product effective? 


E: Evet oldukça etkili bir ürün. 
Erkeklerin 3'te 2'sinde işe yarıyor. 
E: Yesitis guite effective. It works for about 2 out of 3 men. 


M: Bu ürün bana nasıl yardımcı olacak? 
M:How would this product help me? 


E: Bu ürün saçların büyümesini sağlıyor ve saç dökülmesini önlüyor. 

E: This product stimulates hair growth and help prevent hair loss. 


M: Bu ürünü kullanıp fayda görmüş birisini tanıyor musunuz? 
M:Do you know anyone who has used and benefitted from this product? 


E: Evet, aslına bakarsanız size 


benzer bir saç dökülme sorunu olan bir arkadaşım var. Bu ürün 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onda etkili oldu. 

E: Actually I have a friend of mine who has a similar hair loss problem to you and this product has worked for him. 


M: Bu ürünü nasıl kullanmam gerekiyor? 
M: How should 1 use this product? 


E: Saçlarınız kuruyken bu ürünü saçlarınızın seyrelmeye başladığı bölgeye günde iki kez uygulamanız gerekiyor. 

E: When your hair is dry, apply minoxidil on your scalp twice a day where the hair has started to thin. 


M: Sonuçları görmem için ne kadar süre geçmesi gerekiyor? 
M: How long before I can see results? 


E: Sonuçları görmeniz için bu ürünü 4 ay boyunca düzenli 

bir şekilde kullanmanız gerekmektedir. 

EYou need to use this product regularly for 4 months to see results. 


M: Tüm bilgiler için teşekkür ederim. Bu ürünü satın almak istiyorum. 

M: Thanks for all the information, | would like to buy this product. 


M: Kredi kartı geçiyor mu? 
M: Do you accept credit cards? 


E: Evet kredi kartı geçiyor. 
E: Yes we do accept credit cards. 


E: Kasadaki arkadaşlarımız size ödeme işlemlerinde yardımcı olacaklar. 

E: Our staffat the register will help you with payment process. 


M:Thank you for everything. 
M: Her şey için teşekkür ederim. 


E: Biz de bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Umarız bu ürün size iyi gelir. 

E: We wouldlike to thank you for choosing us. We hope this product will help you. 


E: Bu ürün ya da sağlıkla ilgili herhangi bir problem hakkında sorunuz olursa, her zaman 

gelip sorabilir ya da bizleri arayabilirsiniz. 

E If you have any guestions about this product or any other health related issue, you can always come in and ask or call us. 


M: İyi günler. 
M: Have a nice day. 


E: Size de. 
E: You, too. 


DİYALOG2 

E: Merhaba sizen nasıl yardım edebilirim? 

E: Hello, how can 1 help you? 


M: Demir eksikliği kaynaklı kansızlığım var ve demir takviyesi almak istiyorum. 
M:1haveiron deficiency anemia and want to buy a iron supplement. 


E: Elimizde seçebileceğiniz 10'dan fazla demir takviye ürünü var. 

E: We have more than 10 iron supplements available you can choose from. 
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Eczacılar için 


E: Herhangi bir marka tercihiniz var mı? 
E Do you have any brand preference? 


M: Hayır yok. 
M:No,Idon't. 


E: Öyleyse size şuradaki sarı kapaklı ürünü almanızı öneririm. 
İçerisinde protein/demir kompleksi bulunmakta olup, demire bağlı görülen sindirim sorunlarına neden olmamaktadır. 
E: Then Irecommend you take this product over there with a yellow cap. 
It contains a protein/iron complex and highly absorbable and does not induce iron-related digestive distress problems. 


M: Kulağa gerçekten harika geliyor. Bu ürünü alacağım. 

M: Okay it sounds really great. I will buyit. 


E: Demir en iyi mide boşken absorbe edildiğinden tabletleri aç karna almaya dikkat ediniz. 

E: Iron is absorbed the bestonan empty stomach, so make sure to take this iron tablets on an empy stomach. 


E: Kahve, çay ve süt gibi demirin absorpsiyonuyla etkileşime 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Mesleki İnsilizce 


giren çok sayıda yiyecek olduğundan, demir takviyesini almadan hemen önce ya da sonra bu yiyeceklerden kaçınmanız gerekmektedir 

E: Because there are lots of foods such as coffee, tea or milk which interfere with the absorption of iron, you should avoid consuming this foods right before and after taking your iron supplement. 


M: Çok teşekkür ederim, artık demir tabletlerini ne zaman almam gerektiğini ve nelerden kaçınmam gerektiğini biliyorum. 
M:Thank you so much, now I know when to take and what to avoid while taking iron tablets. 


E: Nedemek, yardımcı olduğuma çok sevindim. 
E:Sure,Tam glad to be of help. 


DİYALOG 3: 


M: Merhaba. Eczacıyla konuşabilir miyim? 

M: Hi. Can I speak with the pharmacist? 


E: Eczacı benim. Size nasıl yardımcı olabilirim? 
Elam the pharmacist. What can 


E 


M: Kızımın öksürüğü var ancak çok küçük olduğundan ilaç verip vermeme konusunda emin olamadım. 

M: My daughter has a cough but! 
am not sure if Ishould give hera medicine since she is little. 


help you with? 


E: Kızınız kaç yaşında? 
E: How old is she? 

M: Kızım 4 yaşında. 
M.:She is 4 years old. 


E: Kızınıza bu ilacı vermenizi öneririm. Bu bitkisel bir tıbbi üründür ve kızınız yaşındaki çocuklarda kullanımı güvenlidir. 
EIwouldrecommend giving 

this medicine to her, It is a herbal medicinal product and safe for child of your daughter age. 


M: Önerilen doz nedir ve bu ilacı kızıma ne kadar süre boyunca vermeliyim? 

MWhat is the recommended dosage and for how long shouldIgiveitto her? 


E: Enazlhafta boyunca günde 3 
kez 2.5 mL verin. Çocuğunuzun semptomları geçtikten sonra 


, ilacın2-3 gün daha kullanılması 


önerilmektedir. 

E: Take 2.5 mi, 3 times daily for at least 1 week. It isrecommended to continue using this medicine for 2-3 days after your child's symptoms have disappeared. 


M: Harikasınız. Çok teşekkür ederim. 

M:You have been wonderful. Thank you so much. 


E: Nedemek. Umarım kızınız en 


i kısasürede iyileşir. 


E: You are very welcome. I hope your daughter gets well soon. 
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PROF. DR. EKREM SEZİK 


* Türk Fitoterapi Derneği Başkanı ekrmsezik&gmail.com 


KIŞ GELİYOR 


Yavaş yavaş olsa da sonbahar geldi, ardından havalar soğuyacak ve kış gelecek. Soğuk algınlığı ve nezle vakaları artacak. Hasta ve müşterilerinize (hasta olmadıkları için bu kelimeyi kullanıyorum) grip, soğuk algınlığı ve nezleden korunmaları için tavsiyeleriniz neler olabilir? 
Önce bu sorunun cevabını verelim. Sonra, hastalandıklarında neler tavsiye edebileceğinizden bahsedelim. 


YEŞİL 
SAĞLIK 


Korunma tavsiyeleri 

* Grip - Son zamanlarda grip aşısı aleyhine önüne gelen konuşuyor. Bilhassa yaşı 60-65 yaşı geçmiş hastalarınıza aşı olmalarının yararlı olduğunu, aşının gribe yakalanılsa bile, hastalığın hafif geçmesini sağlayacağını anlatınız ve onları aşı olmaya teşvik ediniz. Tabii aynı gruba zatürre aşısı olmalarını da tavsiye etmeyi unutmayınız. 


* Bağışıklık sistemini harekete geçirmek için 1 aylık ekinaseya veya beta-glukan kürü yapmalarını da tavsiye edebilirsiniz. 


* Uçak, otobüs seyahatleri yapanlara 


veya şehir içinde kalabalık vasıtalarla yolculuk yapma durumunda olanlara 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Cistus incanus'dan hazırlanan pastilleri kullanmalarını tavsiye edebilirsiniz. 
Yararlı olmakta. 


Hastalanmışsa... 

Genellikle, hekim reçeteye yazdığı veya sizler de bu sisteme alıştığınız için hastalarınıza değişik sentetik ilaçlarla yararlı olmaya çalışacaksınız.Durum böyle olunca, kendisini doğal yolla korumak veya tedavi etmek isteyenler aktarlara gidecek. Kaç yıllık olduğu, depolarda beklerken üzerinde hangi canlıların gezdiği belli olmayan, çuvallar veya kutular içinde bulunan, kalitesi belirsiz otları alıp, kaynatıp içecekler, Ama sizler, bitkilerle tedavi edilebileceğini onlara anlatsanız, eminim aktardan medet ummayacaklar.Doğal 


tedavi isteyen hastalarınızın aktarlara gitmelerini önleyebilir ve onlara yardımcı olabilirsiniz. Gelin soğuk algınlığı vb rahatsızlıklarda neler yapabilirsiniz? Hangi bitkisel ürünleri tavsiye edebilirsiniz? Kısaca görelim. 


Eczanede bulunan ürünler Hastanıza aşağıdaki bitkisel ürünleri kullanarak çok güzel bir tedavi sunmuş olacaksınız. İşte size tavsiyelerim: 

* Soğuk algınlığı veya nezle başlarken, tavsiye edebileceğiniz en iyi ürün Afrika Sardunyası (Zela;gonium sideoides) kökünden hazırlanmış tentür. 
Dozu prospektüsünde 30 damla günde 3 defa şeklinde ama benim 
tavsiyem günde 3 defa 40 damla, 3 
gün bu şekilde, 4. günden sonra (30X3) 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şeklinde devam edip şişenin tamamının bitirilmesi. Afrika Sardunyası kök tentürünün soğuk algınlığında hastalık belirtilerini gerilettiği ve süreyi kısalttığını gösteren çok sayıda klinik çalışma bulunmakta. Belirtiler geçtikten sonra, kullanmaya devam edilince bağışıklık sistemi üzerindeki pozitif etkilerden de yararlanmak mümkün oluyor. 
Çekinmeden tavsiye edebilirsiniz. Sizi mahcup etmez. 


* Eczanenizde nane ve ökaliptus yağlarının etkili maddelerini taşıyan sprey formunda bir ürün bulunmakta. 
Bu sprey 3 gün süreyle, günde 2-3 defa kullanıldığında, uçucu yağların lokal antimikrobiyal etkisinden yararlanılıyor. Çok iyi etki yapıyor. Yalnız hastalarınıza, bu spreyi başlarını dik tutarak uygulamalarını söylemeyi unutmayı- 


nız! Başı geriye atıp uygulama yapılınca 


,solunum sistemine kaçması sonucu, bazı sıkıntılar doğabiliyor. Ayrıca, burun mukozasında bazen kurumaya 


sebep olabilir. Mukozayı yumuşatıcı bir 


pomat vermenizde yarar var. 


* Eczanenizde propolis çözeltisinden hazırlanmış, spreyler bulunmakta. 
Hastalarınıza günde 3-4 defa bu spreyleri boğazlarına püskürtmelerini ve püskürttükten sonra en az 1 saat hiçbir şey yiyip içmemelerini tavsiye ediniz. 


Propolisin antiviral, antibakteriyel ve antienflamatuvar etkileri var. 3-4 günde enfeksiyonu geriletiyor. 


* Gargara olarak adaçayı enfüzyonu ile günde 4-5 defa gargara yapmasını tavsiye ediniz. Adaçayının antibakteriyel ve antiviral etkileri var. Hem 

de sentetik madde taşıyan gargaralar gibi, boğaz mikroorganizma florasının dengesini bozmuyor. Gargaranın şu şekilde hazırlanması ve kullanılmasını tavsiye ediniz. 


Sağlık ve mutluluk dileklerimle. 
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(Gİ) dunyaningezirecetesi 


dunyaningezirecetesi 


İnsanlarıda kendisi gibi sıcak olan ülke Sri Lanka. Deniz, kum, güneş, sörf, dağ, doğa, sıcak insanlar bir de üstüne üstlük ucuz!!! Buralarda montla gezerken çantaya mayoları, yaz neşesini alıp gitmek hiç fena olmaz di mi? Ocak-mart arası muson yağmurlarının olmadığı seyahate en verimli dönem. 
Ilgilenenlere duyurulur! 


e 
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Neler yapılır bu Sri Lanka'da? 
Ülkenin başkentinden hiç git harcamadan direkt güneye inmek istedim. Bugün trenler çalışmadığı için taksiyle gitmek zorunda kaldım, yolda 


tanıştığım bir çocukla aynı taksiyi paylaştım. Küçük bir ülke olduğundan taksiyle şehirler arası gitmek çok ekonomik olabiliyor, dayanabilirseniz tuktuk çok daha ucuz tabii ki. Sahil şehirleri muhteşem!! Mükemmel tertemiz bir koyda ya da cennette diyelim tek başınıza olabiliyorsuz. Bir tuktul kiralayıp canınızın istediği yerde durup tekrar devam edebilir, tüm sahil şeridini keşfedebilirsiniz. Bu ülke yeni başlayanlar için tam bir sörf cenneti. 20 dolara bir saat sörf dersi alabilirsiniz. Her gece kumsal partileri olan Mirissa' da asla sıkılmazsınız:) okyanusta balina izlemeye gidebilirsiniz mesela. Benim gibi sahil kesimine bir hafta ayırıp o güzellikleri görünce 12 gün kalabilirsiniz. Kış ortasında montları çıkarıp parmak arası terlikleri giymek gerçekten paha biçilemez. 


Sri Lanka'da safari macerası Bütün ülkelerde oraya gittiğinizde hemen ulaşabileceğiniz çok güzel turlar oluyor. Önceden ayarlamadığınız için daha ucuza bile bulabiliyorsunuz. 
Safari turları da bunlardan bir tanesi. Sri Lanka bir çok doğal koruma alanına ev sahipliği yapıyor. Yüzlerce çeşit hayvanı doğal ortamında görmek tabii ki şanslıysan muhteşem bir duygu. Siz safari jipinizde ilerlerken yanımızdaki nehirde timsahların yüzmesi, her tarafta koşuşan ceylanlar, filler, kartallar herkesin yaşaması gereken bir deneyim. Doğada yalnız olmadığımızı, dünyayı bir çok güçlü ve muhteşem varlıkla paylaştığımızı unutmamak gerek. Sri Lanka'da bir de Fil yetimhanesi var, yerleşim yerleri büyüdüğü için yaşam alanları gittikçe daralmış, zarar görmüş, hastalanmış, ya da ailesi olmayan yavru fillerin bakımının yapıldığı bu yetimhaneyi ziyaret etmek hatta fiillere yardımcı olmak mümkün. 


Sigiriya'yi uzaktan seyretmek Buradan sonraki durağımız ise Sigiriya kayası oldu. Yine doğal koruma alanının içerisinde, ormanların arasında dev gibi bir kaya düşünün ve bu kayanın üzerinde çok eski dönemlerden beri tarım yapılıyor. 
Kayanın olduğu alana giriş için ortalama 40 $ civarı bir ücret istediklerinden tam karşısındaki çok çok daha ucuz olan bir başka kayaya tırmanıp Sigiriya'yı uzaktan izlemeyi tercih edebilirsiniz. Ülke kadınlarının giydiği saree' lerden bir tane edinip o kayaya tırmanma hayalimi gerçekleştirdim. Etraftaki insanların ne yapıyor bu deli bakışlarına aldırmadan ;) 

Dönüş yolunda çok az vaktimiz kaldığından başkente taksiyle dönmeyi tercih ettik. 
Şehirlerarası bu taksi yolculuğunda ödediğimiz ücret 180 TL civarıydı ve yolculuk 6 
saat sürdü. Güvenlik konusunda 10 üzerinden 8'i hakediyor. Seyahatimin ilk on gününü yalnız başıma geçirdim. Buna rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadım, tabii yerli halkın ilgisini çekiyorsunuz ister istemez ama size bir sıkıntı çıkartmıyorlar ya da bana öyle oldu en azından. 

Şiddetle tavsiye ediyorum!!! Gidin, eğlenin, tadını çıkarın... 
Hepimizin yolu açık olsun. 


Çay, çay, daha fazla çay 
Çok yakın bir zamana kadar İngiliz sömürgesi olan ülkede en büyük ihracat kaynağı çay, her çeşidini bulabilmeniz mümkün. Özellikle iç kesimlerde uçsuz bucaksız çay tarlaları var. Kandy şehri ülkenin en büyük ikinci şehri, iç kesimlerde bulunan bu şehirde birbirinden renkli ve ihtişamlı Hindu ve Budist tapınaklarını ziyaret edebilirsiniz. Tapınaklara girerken dikkat etmeniz gereken kurallar var. Bunların en başında kıyafet kuralları geliyor, bacaklarınızın ve omuzlarınızın açık olmaması gerek . Şu an kıyafetiniz uygun değilse bile hemen yakınlarda çok ucuza üzerinize serebileceğimiz bir şeyler bulabilirsiniz hem de hatıra olarak kalır. 
Bu ülkede yaşadığım en muhteşem ve büyülü anlardan birisi ise Kandy ve Ella arası tren yolculuğuydu, 7 saat süren ve sadece 7 TL olan bu yolculukta gördüğüm manzaraları tasvir edebilmem gerçekten mümkün değil bir saniye olsun gözümü kırpmadan izledim. 
Ella, Genç Seyyahların sıklıkla tercih ettiği eğlenceli doğa ile başbaşa küçük bir kasaba. 
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SGK'NIN E-FATURA UYGULAMASINDA AYRINTILI HUSUSLAR 


Ülkemizde 2010 yılından bu yana elektronik fatura (kısa adıyla e-fatura) uygulanmakta. 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile başlanılan e-fatura getirdiği kolaylıklardan dolayı çok sevildi, kısa sürede yaygınlaştı. Günümüzde aldığımız ayakkabıdan satın aldığımız eve kadar hemen her sektörde e-fatura uygulandığını görmekteyiz. 


E-Fatura'nın Birkaç Faydası Var: İlk olarak gereksiz kırtasiye ve kağıt israfı önleniyor. İkinci olarak muhasebe kayıtlarının tutulmasında elektronik ortama geçilmiş oluyor. Üçüncüsü ise elektronik kayıtların hem saklanması hem onaylanması hem de denetimi kağıt ortamına göre çok daha kolay 

ve masrafsız. İşte bu nedenlerden dolayı ülkemizde birçok firma e-fatura ve e-defter uygulamalarına geçmiş bulunuyor. 


SGK da Artık e-Faturaya Dahil SGK ülkemizde en fazla fatura toplayan kamu kurumlarından biri. Bunun temel nedeni tabii ki eczaneler, optisyenler, hastaneler ve tıbbi cihaz 


94 


satan firmalar. Tüm bu sağlık paydaşlarının fatura incelemeleri ve ödemeleri SGK'ya yansıdığından her ay milyonlarca fatura SGK'nın arşivlerine giriyor. 
İşte bu bürokratik yükten kurtulmak ve çağdaş standartlarda devlet hizmetine geçmek isteyen SGK 1 Ekim 2017 
tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olmuş bulunmakta. 

Bu nedenledir ki, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükelleflerin 1 Ekim 
2017 tarihten itibaren SGK'ya düzenleyecekleri faturaları e-fatura olarak düzenlemeleri ve elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. 
Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükellefler açısından ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil. 
Bunlar SGK'ya yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlemeye ve göndermeye devam edecekler. 


E-Fatura Nasıl Uygulanacak? 
Faturaların elektronik belge olarak oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken format ve standartlar ile diğer hususlar Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait http://www.efatura.gov. 
tı/ internet adresinde yer almaktadır. 
SGK'nın yeni geçtiği e-fatura uygulaması; fatura içeriği, fatura düzenleme süresi, inceleme, fatura eki belge düzenlenmesi ve teslimi gibi hususlarda bir değişiklik getirmediğinden ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir. 

Ne var ki SGK, fatura ile ilgili işlemlerin ilgili Kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülebilmesi açısından Maliye Bakanlığınca belirlenen format ve standartlara ilave olarak format ve standartlar (Özel alanlar) belirlenmiştir. 
E-Faturadaki senaryo “Temel Fatura Senaryosu" üzerinden yürütülecektir. 
Konuya ilişkin teknik bilgiler SGK tarafından resmi web sitesinde yayınlanan teknik dokümanda yer almaktadır. 
SGK'ya gönderilecek e-faturalar özel formata uygunluk açısından kontrol edilecek olup, belirlenen formata uygun olmayan faturalar kabul edilmeyecektir. Bu açıdan söz konusu yeni standartları bilmek eczane, hastane gibi SGK'ya fatura gönderen tüm birimler açısından özel bir önem arz 


etmektedir. 
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E-Fatura Grupları ve Özel Alanlar SGK'ya gönderilecek e-Faturalar belirlenen format ve standartlar açısından dört şekilde gruplandırılmıştır: (1) Sağlık Hizmet Sunucusu Faturaları, (2) Abonelik Faturaları, (3) Mal/Hizmet Alımı Kapsamında Gelen Faturalar ve 
(4) Diğer Faturalar. 

Bu gruplardan ilki olan sağlık hizmeti sunucuları tarafından gönderilecek faturalar için belirlenen format Eczaneler açısından şu şekilde olacaktır: 

İlave Fatura Tipi olarak SAGLIK ECZ kodu girilecektir. Bu faturanın hangi sağlık hizmet sunucusundan geldiğine ilişkindir. 
Sisteme girilecek “Mükellef Kodu” kodu sağlık hizmet sunucusunun Kurumda tanımlı tesis kodudur. Eczaneler için eczane sicil numarası kullanılacaktır. Sağlık hizmet sunucusunun Kurumda tanımlı kodu bulunmaması halinde bu bölüm 0000 şeklinde girilmelidir. “Mükellef adı" olarak ise eczanenin SGK'da tanımlı adı girilmelidir. 
Sağlık hizmet sunucusunun Kurumda tanımlı bir adı bulunmaması halinde bu bölüm sağlık hizmet sunucularının 


ruhsatlarındaki adı olmalıdır. 

SGK'ya gönderilecek e-faturalarda “Dosya No" kısmına ise sağlık hizmet sunucusunun dönem sonunda MEDU-LA üzerinde işlemlerini sonlandırdığında MEDULA sisteminde verilen evrak referans numarası girilmelidir. 
MEDULA sisteminde bu numaraların 
üretilmediği hallerde bu bölüm 0000 
olmalıdır. Son olarak faturanın ilişkili olduğu dönemin de Yıl-Ay-Gün olarak girilmesi gerekmektedir. 


Abonelik Faturalarında 

Dikkat Edilecekler 

Abonelik faturaları SGK'nın merkez ve taşra birimlerinin elektrik, telefon, internet, TV, doğalgaz gibi mal ve hizmet alımlarına yönelik gönderilecek faturalar için olduğundan bu yazımız- da ayrıntılı açıklamayacağız. 

SGK'ya mal hizmet alımlarına yönelik gönderilecek faturalar için belirlenen formatta ise iki hususa dikkat etmek gerekmektedir: İlk olarak “İlave Fatura Tipi” olarak “MAL HIZMET" ibaresinin girilmesi; ikinci olarak ise “Dosya No” bölümüne Harcama Referans numarası kullanılması gerekmektedir. Eğer harcama referans numarası yoksa Harcama Birimi Numarası kullanılacaktır. 


Faturalar Hangi Unvan ve 

Adrese Kesilecek? 

Son olarak SGK'ya gönderilecek elektronik faturalarda hangi unvan ve adrese faturalandırma yapılacağına 

da özel olarak dikkat etmek gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilecek elektronik faturalarda “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı" faturalandırma unvanı, Çankaya Vergi Dairesi ilgili vergi dairesi, Vergi Numarası: 7750409379 olarak girilmelidir. 
Adres için ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ÇANKAYA-ANKARA adresi kullanılmalıdır. 

Son olarak şunu hatırlatalım: E-Fatura portal yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.govti internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmeti olup, hali hazırda bu uygulamadan faydalanan sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükellefler bu uygulama üzerinden SGK'ya fatura gönderebileceklerdir. 
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